
Geen Kerstcantate,  

kerstgedicht van Hans Andreus over licht 

Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud. 

 

Het vraagt om geen enge-

lenstemmen, 

het hongert naar 

een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

 

En dromen doet het ook 

niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord, 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 




