
Onze dromen 

Verslag van ‘Quakers en ik’ van do 21 dec., door Marlies Tjallingii 

Het is donderdag 21 de-

cember 2023, de kortste 

dag van het jaar en dus 

het begin van een nieuw 

jaar. Aan het einde wen-

sen we elkaar een goed 

nieuwjaar.  
 

We delen onze dromen, 

voortbordurend op de 

droom van Martin Luther 

King en de droom van 

Marlies in de Vriendenkring van december. 

Een droom voelt als een bidden voor wat we dromen . 
 

Ik heb een droom, dat er vrede zal komen vanuit de behoeften van de mens-

heid, die alle regionale of nationale en ook alle politieke strevingen naar 

macht overstijgt. 
 

Ik droom ook, dat er liefde zal heersen in alle gezinnen, tussen alle buren en 

tussen alle wijk- en plaatsgenoten. 

Ik ben wakker geworden met de droom, dat ik in mijzelf altijd vrede zal 

kunnen ervaren. 
 

Ik droom van een wereld waarin alle mensen aan zelfreflectie doen, waar ze 

kijken naar de pijn en naar de oorzaken ervan in hun diepste innerlijk en 

daar ook de balsem voor die pijn vinden. 

Ik droom dat mensen naar elkaar luisteren en dat ze voor elkaar zorgen, al-

tijd en niet alleen in crisis situaties. 

Ik droom dat er in scholen onderwijs voor de toekomst gegeven wordt, voor 

een vredevolle toekomst, dat leerlingen daarvoor vaardigheden mogen ont-

wikkelen. 
 

Ik droom dat Netanyahu de eenheid ziet van alles, waardoor je niet meer 

kunt doden en dat we allemaal mogen groeien in dat besef. 
 

Ik droom van een wereld waarin we niet meer alles meten in secondes, waar 

niet iemand de eerste hoeft te zijn. Een wereld zonder ons economische sys-

teem. Een wereld waarin alles van waarde is. Ik droom van een wereld 

waarin we alleen uit de natuur gebruiken wat echt nodig is en wat de natuur 

ons ook wil geven. 

I have a dream toespraak Martin Luther K King 
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Mijn droom is zoals in het Ara-

mese ‘Onze vader’ van Bram 

Moerland: 

“Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze.” 
 

Ik droom dat in ieder mens de ziel 

sterker is dan het ego. 
 

Ik droom dat Israëliërs en Palestij-

nen vreedzaam met elkaar kunnen 

samenleven. 
 

Ik droom dat steeds meer mensen 

de moed hebben om te protesteren 

tegen onrecht, zoals de medewer-

kers op het ministerie van buiten-

landse zaken in de week voor 

Kerst. 
 

Ik droom van een wereld waarin 

mensen niet meer hoeven te vluch-

ten voor andere mensen en als 

mensen moeten vluchten voor oor-

log en of voor natuurrampen dat ze 

dan altijd welkom zijn op een an-

dere plek in de wereld. 
 

Ik droom van scholen waar kin-

deren vanaf het begin de ervaring 

van het leven vieren, dat ze allemaal in hun eigen kracht mogen groeien, 

zonder te vergelijken met anderen. 
 

Ik droom dat er geen enkele verslaving meer is in de wereld en dat mensen 

steeds meer gezond leven. 
 

Ik droom dat iedere groep of cliënt met wie ik werk, dat ze gelukkig kunnen 

zijn met zichzelf en met de wereld waarin ze leven. 

Ik droom dat op een volgende klimaattop er een gemeenschappelijke flits 

komt: we gaan veranderen en we gaan het gewoon doen, we vieren het leven 

van alles wat er is op aarde. 
 

Misschien mogen we al onze dromen in het Licht houden, als visioenen, die 

onze inspiratie levend houden en ons richting geven voor ons handelen. 

www.brammoerland.com: 
Het Jezus-gebed in de hertaling van Bram 
Moerland: 
De hertaling van het Jezus-gebed staat 
dichter bij het oorspronkelijk door Jezus in 
het Aramees uitgesproken gebed dan het 
‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in 
de kerkelijke traditie. 
God, als bron van alle zijn, is hier dus niet 
in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze 
Vader’ maar in het hart van de mens, het 
kenmerk bij uitstek van de gnostische 
christendom uit de eerste eeuwen. Dit Je-
zus-gebed benadrukt vooral de oorspron-
kelijke eenheid tussen God en de mens, en 
het wil die eenheid bevestigen, of herstel-
len waar die verstoord is geraakt. 




