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Deventer Quakers met Servas  

Stille samenkomst in het meester Geertshuis 

Stille wake ‘We staan met de aarde’ 
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Redactioneel.  

Natuurlijk ben ik dagelijks bezig met de oorlog in Gaza! We kregen een 

boodschap van Firas die werkt voor de Amerikaanse Hulporganisatie AFSC 

in Gaza. We kennen hem goed van toen we zelf in Gaza cursussen gaven 

tien jaar geleden. We bidden dat de vrede komt en doen mee met demonstra-

ties. 

De oorlogen in Oekraïne en Soedan vragen ook om stille aandacht en ons er-

van bewust te worden dat we ons heel erg moeten inzetten voor de vrede, 

juist nu in de vredesweek, die als ik dit schrijf (22 sept.) net begonnen is.  

We hielden in Zwolle een vredeswandeling, een ‘Walk of Peace’ in twee 

wijken ten noorden en ten zuiden van het spoor bij het station. Hoewel het 

met bakken uit de lucht regende, werd onze voorbereiding van driekwart 

jaar toch beloond doordat de deelnemers zo gemotiveerd waren om in de 

stromende regen te luisteren en te ontdekken wat we tegenkwamen over vre-

desactiviteiten. Bij een vrouwenkliniek vroegen we aandacht voor de Pales-

tijnse vrouwenarts Izzeldin Abuelaish, waarover in eerdere Vriendenkringen 

geschreven werd. Sinds hij zijn drie dochters verloor door een Israëlische 

gerichte aanval is de situatie nog veel erger geworden. Dat maakt het extra 

belangrijk om de oorlog te beëindigen. Verder kwamen we langs de IND, 

het standbeeld van Thorbecke (die de slavernij eigenlijk niet wilde afschaf-

fen), Stolpersteine en het Indiëmonument. Hier vroegen we aandacht voor 

de slavernij en slavenhandel en de 3 tot 4 miljoen doden die wij in de hele 

koloniale geschiedenis hebben veroorzaakt. Amnesty International had bij 

het eindpunt een mooie wensboom. 

Zondag 21 september hielden we een meeting in Deventer met Servas. Dit is 

een organisatie die door een Quaker is opgericht om internationaal mensen 

bij elkaar te brengen. Lees het artikel Servas en de Quakers. 

Het was heel mooi dat we zulke gelijkgezinde mensen tegenkwamen! Tij-

dens de stille samenkomst kwamen bijdragen over dankbaarheid voor wat er 

wel goed gaat en de rol van wetenschappers daarin. Ook werd het gevoel ge-

deeld van een vonk te zijn, die oplicht en uitdooft in de eeuwigheid van het 

bestaan van de aarde en het universum.  

Na de samenkomst gingen we naar de stille bijeenkomst op het Lamme van 

Dieseplein rond het mooie doek van ‘Wij staan met de aarde’. Het was in-

drukwekkend om een vol half uur stil te staan rond dit zoveel omvattende 

thema.  

Heel veel betrokkenheid en diepgang toegewenst bij het lezen van deze 

Vriendenkring! Met grote dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze 

Kring van Vrienden. 

Sytse Tjallingii  (Redacteur)  



6  

v&Vriendendag Haagse Quakers 

Lieve v&Vrienden, 

Zoals aangekondigd in het 

Jaarprogramma van de 

Haagse Vrienden uit janu-

ari is het op zondag 12 ok-

tober weer zover. 

We hebben onze jaarlijkse 

dag voor de v&Vrienden 

van de Haagse Maandver-

gadering van het Religieus 

Genootschap der Vrienden 

(Quakers). Parkstraat 32 te 

2514 JK Den Haag. 
 

Afgelopen zondag kwamen we voor het eerst echt (na een proef in maart) 

samen op onze nieuwe stek... 

Bij "SteK", de diaconale protestantse organisatie voor Stad en Kerk. 

Een prachtige (combinatie van) ruimtes op de 3e verdieping van een statig 

pand in het centrum van Den Haag, bereikbaar per lift en trap. 

Tussen Paleis Noordeinde en Malieveld, tussen Panorama Mesdag en Lange 

Voorhóút; we voelden ons er meteen thuis! 
 

Zondag 12 oktober, van 10:30 tot 17:00 (inloop vanaf 10:00), houden we 

daar onze jaarlijkse v&Vriendendag. 

Ook v&Vrienden uit de rest van het land zijn natuurlijk van harte welkom. 

Al was het maar om onze nieuwe stek te komen bewonderen. 
 

Ons thema zal zijn "Wie zijn we. Wie zijn we voor elkaar." 

Zoals gebruikelijk is het programma: 

- wijdingsbijeenkomst, 

- een Potluck lunch, 

- Gesprek vanuit de Stilte 

En deze keer: 

- in groepjes de omgeving verkennen, als het weer zich daarvoor leent. 

Een uitgebreider programma volgt. 
 

Ten slotte: Wisten jullie dat je op een verzendlijst staat met inmiddels ruim 

100 e-mailadressen...? Meld je dus graag tijdig aan door te reageren op deze 

e-mail, bijv. met "ik kom!" Zodat we zo nodig extra ruimte in het pand kun-

nen reserveren. 

Met v&Vriendengroet  

https://www.stekdenhaag.nl/
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Herinneringen aan onze Vriend 

Kees Nieuwerth,  

lid van de Noord en Oost Ned. 
Quakergroep 

Door Martine Kuipers 

Zittend in mijn tuin in de schaduw van een 

paar grote bomen, omringd door bloemen 

en  vogelgeluiden denk ik terug aan de tijd 

dat de familie Nieuwerth naar Gasselternij-

veen verhuisde en vervolgens regelmatig 

over de Hondsrug naar Groningen kwam rij-

den voor de Quaker Meetings. Zij brachten leven in de brouwerij: 4 kin-

deren, een teckel in een kartonnen doos onder de stoel en bijdragen van 

Kees vanuit de stilte. 

Kees’ bijdragen waren zeer gevarieerd en voor mij altijd inspirerend: een 

bijbeltekst, een citaat uit Vragen en Raadgevingen of uit Geloven en Wer-

ken, een stukje levenservaring of een anekdote met een boeiende onderlig-

gende gedachte. Zowel tijdens de meeting als later bij de koffie hoorden we 

geregeld verhalen over Kees’ ervaringen in diverse werelddelen of interes-

sante ontmoetingen in Nederland. 

Veel mensen verhuizen naar Drenthe voor de rust, zg. Drenthenieren, maar 

Kees kwam al ruim voor zijn pensioen naar het noorden om bij Staatsbosbe-

heer te gaan werken. Thuis was ook meer dan genoeg te doen in de grote 

tuin met bomen, bloemen, kippen, een volière kolibries en een weiland met 

4 schapen. In huis was nog een gezellige papegaai en ter afwisseling een 

hobbykamer met schelpen, fossielen en een paar opgezette dieren. 

 

Kees’ brede belangstelling en betrokkenheid bij het wereldgebeuren kan 

worden samengevat met de woorden: Vrede, Gerechtigheid en heelheid van 

de Schepping. Als 16-jarige ging hij naar de Tuinbouwschool in Frederiks-

oord en deed de driejarige cursus. Hij leerde de dominee van Vledder ken-

nen en kwam via hem in contact met de Quakers, mede vanwege het feit dat 

hij besloten had militaire Dienst te weigeren. Hij kon toen mee met de eerste 

groep van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers en zo zijn alternatieve 

dienst doen door te werken aan het project: de pyrethrum-teelt in Kenya. Hij 

heeft daar 3 jaar gewoond en gewerkt! 

Terug in Nederland woonde het gezin op verschillende plekken alvorens 

naar Gasselternijveen te verhuizen. Vooral na zijn pensionering zal Kees 
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veel tijd in z’n studeerkamer hebben doorgebracht getuige de publicaties 

waar hij aan werkte. Bovendien heeft hij veel vergaderd met Quakers, met 

de Raad ven Kerken en met Church and Peace, om een paar organisaties te 

noemen. Hij reisde daarvoor door Europa en ook naar andere werelddelen. 

Bij de koffie na de stille samenkomst wilden we natuurlijk horen hoe het 

hem vergaan was in Nieuw-Zeeland (Q), Jamaica (RvK), Zuid-Korea 

(RvK), Kenia (Q), Israël/ Palestina (RvK), en last but not least Zuid-Afrika 

(Q). 

Ik herinner me dat Kees in Zuid-Korea bij de conferentie van de Wereldraad 

ven Kerken de afgevaardigden van de Vredeskerken bij elkaar bracht om ge-

zamenlijk aandacht te besteden aan het recht op dienstweigering. In Z. Ko-

rea is dat niet wettelijk geregeld en het onderwerp stond niet op de agenda. 

Het mocht eigenlijk niet besproken worden, maar de Vredeskerken hebben 

het toch aangekaart. Kees heeft bovendien langs slinkse wegen enkele 

dienstweigeraars kunnen ontmoeten. 

Kees wou dat milieu en klimaatverandering bij alle Quakers hoog op de 

agenda kwam te staan en daar heeft hij stapsgewijs aan gewerkt, te beginnen 

in de NON: een gesprek en een minuut over de heelheid van de schepping. 

Daarop volgden vergelijkbare stappen in de LC, de AV en de jaarlijkse bij-

eenkomst van FWCC EMES. De volgende fase was de bijeenkomst van 

FWCC op wereldniveau in Dublin 2006. Op dat moment was ik afgevaar-

digde van de Nederlandse Jaarvergadering en Kees vroeg mij daar een 

Kees (derde van links) met een delegatie van de Raad van Kerken in de Westbank, 
Palestina. 
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minuut te presenteren. We hebben het samen voorbereid en aldus ge-

schiedde. In 2012 was er een wereldconferentie in Kabarak, Kenia en ik heb 

vanaf de zijlijn gezien hoe Kees medestanders zocht om samen met hem een 

verklaring op te stellen over extra aandacht voor de “heelheid van de Schep-

ping”. Dit document werd plenair besproken, geaccepteerd en het staat nu 

bekend onder Quakers wereldwijd als de Ka-

barak Declaration. 

De totstandkoming van “Veiligheid Opnieuw 

Doordenken” is een vergelijkbaar proces ge-

weest. Tijdens een bijeenkomst van leden van 

de NON met Vrienden uit noordwest Duits-

land in Oldenburg was “Sicherheit Neu Den-

ken” het gespreksonderwerp, aan de hand van 

een Duitse publicatie. Kees heeft naar aanlei-

ding daarvan de “Werkgroep Inclusieve Vei-

ligheid” gevormd en intensief gewerkt aan 

een Nederlandse bewerking van dit onder-

werp. Kerk en Vrede heeft de publicatie 

mede mogelijk gemaakt en bij de presentatie 

in september 2024 was er ruime belang-

stelling. 

De inzet van Kees ging soms heel ver. Ik denk aan de keer dat hij de Lande-

lijke Commissie overtuigde om de Algemene Vergadering (AV) af te gelas-

ten vanwege de uitbraak van mond-en-klauwzeer in 2001. De schrijver van 

de AV was bij die vergadering helaas verhinderd wegens werkzaamheden 

op de Faeröer eilanden en we hadden toen nog geen tablets of mobieltjes. 

We hebben in de LC ook wel eens moeten verwijzen naar “Leven uit het In-

nerlijk Licht” waar wordt uitgelegd dat “de enkeling niet het recht heeft te 

verlangen, dat de vergadering haar eigen geweten geweld zal aandoen door 

zich naar zijn overtuiging te richten” (blz 272). We hebben het gelukkig al-

lemaal doorstaan. 

Dit neemt niet weg dat ik grote bewondering heb voor de manier waarop 

Kees een strategie voor zijn werk ontwikkelde en samen met gelijkgezinden 

zijn projecten kon volbrengen. Kees had ongelooflijk veel contacten, die hij 

ook onderhield. Hylkia en Kees waren altijd heel gastvrij voor bezoek, lo-

gees en meerijden in de auto. 
 

Bij de herdenking zei Marielke: mijn vaders geest was volkomen helder, 

maar zijn lichaam was helemaal op. Dat hebben we in de NON en tijdens de 

AV in mei allemaal kunnen zien. Hij ruste in Vrede in het familiegraf in Al-

melo of waar zijn geest nu mag zijn.  
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Ter nagedachtenis, Kees Nieuwerth 

Door Tony Weekes 

Tijdens de Ierse Jaarvergadering in 2007 vroeg ik de schrijver een presenta-

tie te geven over de noodzaak van een Jaarvergaderingscommissie voor mi-

lieuvraagstukken. Na de gebruikelijke korte stilte sprak een vriend onder-

steunend. Ik zag dat hij een baard had en links zat. Ik liep naar hem toe en 

stelde me voor. Hij vertelde me dat hij Kees heette en lid was van de Neder-

landse Jaarvergadering. Ik heb al heel lang een passie voor Nederland, die 

begon in 1980 toen mijn vrouw en ik van huis ruilden voor een vakantie bij 

een Nederlands gezin. Daarna bezocht ik het land bijna elk jaar, dus we 

raakten aan de praat. Tegen het einde van ons gesprek zei Kees: "Kom je 

naar de Nederlandse Jaarvergadering, die over een paar weken plaatsvindt? 

Die vindt plaats in het Woodbrookershuis in Barchem." Hij gaf me vervol-

gens een korte uitleg over de connectie met Woodbrooke in Engeland. Een 

paar dagen later ontving ik een e-mail van hem met de datum en instructies 

over het boeken van een plek, hoe ik erheen kon reizen en het aanbieden van 

een speciale interessegroep. Ik antwoordde dat mijn kennis van het Neder-

lands nogal beperkt was. "Ach, maak je geen zorgen," zei hij. 

De tijd verstreek. Ik begon mijn reis van Brussel naar Deventer. Het was 

prachtig, warm lenteweer en bij aankomst werd ik door Kees begroet met de 

vraag: "Wil je een biertje?" "Wauw," dacht ik; bier op een Quakerbijeen-

komst? Mijn antwoord was: "Neem jij er een?" "Ja," antwoordde hij. Hij 

plaagde me daar jarenlang mee. Omdat hij de Ierse Jaarvergadering aanmoe-

digde om een commissie voor milieuzaken op te richten, vroeg ik de schrij-

ver hem uit te nodigen om terug te komen naar Dublin om zijn inzichten en 

ervaringen te delen. Kees accepteerde de uitnodiging. Daarna brachten hij en 

ik een paar dagen samen door in Dublin, waar ik hem rondleidde. We be-

zochten de Nationale Botanische Tuin, die hem zeer interesseerde. 

Zo begon onze vriendschap. Vele jaren daarna was ik te gast bij hem thuis, 

bij Hylkia en bij de Nederlandse Jaarvergadering. Hij moedigde me aan om 

de Grensbijeenkomsten bij te wonen, waardoor ik ze vaak twee keer per jaar 

bezocht. We waren beiden zeer begaan met vrede en sociale rechtvaardig-

heid. Een paar jaar na onze eerste ontmoeting werd hij als vicevoorzitter van 

de Raad van Kerken, lid van de werkgroep economische en ecologische 

rechtvaardigheid van de Conferentie van Europese Kerken. Hij nodigde me 

uit om met hem mee te gaan naar zijn bijeenkomsten in Brussel. In 2022 no-

digde hij me uit om lid te worden van het bestuur van Kerk en Vrede. 

De laatste jaren merkte ik dat zijn gezondheid achteruitging. Ik mis hem. 

Rust zacht, Kees. Je werk was niet voor niets.  
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Het Quaker Hulpfonds 

Door de leden van het Quaker Hulp Fonds 

Ieder jaar ontvangt het QHF weer vele giften van 

zowel Quakers als niet-Quakers. Grote giften, 

kleine giften, giften bestemd voor specifieke pro-

jecten en giften zonder verdere bestemming. Bij 

deze laatste categorie wordt geld aan het QHF ge-

schonken in het vertrouwen dat we daar goed en 

zorgvuldig mee omgaan. Een hele verantwoordelijkheid, die we proberen zo 

goed mogelijk vorm te geven. Met onze projecten zijn we actief op vier con-

tinenten. Uiteindelijk zijn het al-

tijd keuzes, want er is nu eenmaal 

niet genoeg geld beschikbaar om 

alle noden te ledigen.  

We willen graag stilstaan bij alle 

gulle gevers aan het QHF en hen 

van harte bedanken voor niet alleen de bijdrages, maar ook voor het vertrou-

wen dat daarmee aan het QHF gegeven wordt. Zonder die bijdrages was er 

geen QHF en konden we Stop 

Fuelling War, Coalition for Work 

With Psychotrauma & Peace 

(CWWPP van Charles Tauber), 

People’s Craft Training Center 

(PCTC in India), het Noelhuis, de 

Dorothy gemeenschap en vele andere projecten niet steunen.  

Dat doen we bewust via deze weg en niet persoonlijk aan iedere donateur. 

Het kan zijn dat mensen kiezen voor anonimiteit of er geen prijs op stellen 

door ons benaderd te worden en in 

sommige gevallen hebben we ook 

geen directe aanknopingspunten bij 

een gift om daar de persoon bij te 

zoeken. Dat lijkt ons ook niet ge-

past. Vandaar deze algemene 

dankbetuiging. 

 

Dus bij deze: allen die in 2025 

hebben bijgedragen aan het 

werk van QHF heel hartelijk 

bedankt.   
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Impressie Grensbijeenkomst 2025 

Door Erik Dries 

Meer dan 60 Duitse, Belgische, 

Franse en Nederlandse Vrienden bij 

elkaar in Lille het weekend van 5 

tot 7 september. 

Volgend jaar eind augustus nabij 

Keulen. In 2027 weer bij Maas-

tricht. 

We begonnen met vertellen wie je 

was en waar je vandaan kwam; je 

kreeg een bol touw en gaf de draad 

daarvan door aan de volgende er-

gens in de groep. Aan het eind was 

er een enorm netwerk. Een meta-

foor van verbondenheid en elkaar 

nodig hebben: als een paar mensen 

hun stuk loslaten gaat de hele span-

ning uit het web. 

De volgende dag gaven Oana uit 

Ierland en Erik uit Nederland hun 

reactie op de vragen ‘hoe blijf je 

overeind, hoe blijf je gezond in 

deze tijden, en hoe geef je vorm 

aan je geloof.’ 

De tekst van Erik is samengevat in 

het volgende gedichtje. 

Het concentreert zich op de voort-

durende kracht die komt uit een 

zeer accepterende opvoeding, uit de lessen van de dood en het kunnen teke-

nen.  

 
Her father hit my mother 

But her bruises were hidden 

She got three sons 

Hitting them was forbidden 
 

We grew up loved 

And accepted as we were; 

I am who I am,  

So go for beauty,  

creativity and art; 

without beauty  

life will be so hard. 
 

Beauty and thankfulness 

Are two of a kind; 

& then modesty  

Een groep loopt met gebogen hoofd bij het 
mooie oude kloostergebouw 
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all thanks to her. 
 

And thanks to death, 

Death also made me who I am: 

A life enjoying, spiritual  

and peaceful loving man 
 

death took my brother 

and made me wise; 

aware of every moment, 

the roll of the dice. 
 

Be good, enjoy kindness, 

For kindness’ sake; 

For without kindness & beauty 

The world is at stake 

Is not far behind 
 

He who wrote this, 

Knows this well; 

But it’s always better 

To show than tell. 
 

He knows: he shouldn’t have  

been here on this stage; 

but hé, it paid  

a handsome wage!* 
 

*Toelichting laatste coupletje: iedereen 

in dit gezelschap kan zijn/haar (veel 

spannender) eigen verhaal vertellen. 

En dat van die ‘wage’ (loon) is uiteraard 

een grapje. 

 
Vertaling (door de auteur) 

 

Haar vader sloeg mijn moeder 

Maar haar blauwe plekken bleven verborgen 

Ze kreeg drie zonen 

Hen slaan was verboden 

  

We groeiden op in liefde 

En werden geaccepteerd zoals we waren; 

Ik ben wie ik ben, 

allemaal dankzij haar. 

  

En dankzij de dood, 

de dood maakte mij ook tot wie ik ben: 

Een levensgenietende, spirituele 

en vredelievende man. 

  

de dood nam mijn broer 

en maakte mij wijs; 

bewust van elk moment, 

de worp van de dobbelstenen. 

   

Wees goed, geniet van vriendelijkheid, 

Omwille van de vriendelijkheid; 

Want zonder vriendelijkheid en schoonheid 

staat de wereld op het spel  

 

Dus ga voor schoonheid, 

creativiteit en kunst; 

zonder schoonheid 

zal het leven zo zwaar zijn. 

  

Schoonheid en dankbaarheid 

zijn  twee kanten van dezelfde munt 

en dan is bescheidenheid 

niet ver weg 

  

Hij die dit schreef, 

Weet dit goed; 

Maar het is altijd beter 

Te laten zien dan te vertellen. 

 

Hij weet: hij had hier niet 

op dit podium moeten staan; 

maar hé, het betaalde 

een mooi loon!* 

. 

Oana en Erik hielden hun verhaal in de vorm van een dialoog. 

De organisatie van de grensbijeenkomst had hen los van elkaar gevraagd iets 

over het thema in te brengen. En toen zij vóór de grensbijeenkomst contact 

met elkaar zochten, bleek dat de dood, ja zelfs bij beiden de dood van hun 
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broers, de insteek was die ze wilden gebruiken. Dat was een soort van toe-

val, logischerwijs leidde dit tot een gesprek van beiden in plaats van twee 

losse lezingen. 

Oana sprak over rouw. Het is haar werk om gesprekken te voeren op een 

kraamafdeling. Met mensen die een zwangerschap of pasgeborene hebben 

verloren. De taal daarvoor ontbreekt vaak, maar kinderen en de poëzie kun-

nen daarbij misschien wel helpen. 

Poëzie heeft haar leven vormgegeven: ze is ervoor naar Ierland verhuisd, ze 

heeft daardoor een tijd in Brazilië gewoond, ze is ook daarvoor theologie 

gaan studeren. 

Ze heeft altijd gezocht naar mensen met wie ze kon leren en groeien. Je hebt 

elkaar nodig om iets te bouwen, maar zeker ook rustige tijd alleen. Het Qua-

ker zijn past haar daarom zo goed. Als Oana spreekt over belangrijke lessen 

heeft ze het ook even over een ‘bewegings-gesprek’; tegenover elkaar staan 

en zonder woorden elkaars bewegingen spiegelen en in gang zetten. Erik en 

Oana deden het voor. 

Oana benadrukte ook het ‘doen om niet’. Geloven in het bijdragen aan het 

goede, zonder resultaat te verwachten. Zoals dat overal op de wereld en door 

alle eeuwen heen door alle mensen steeds is gedaan. 

Ze besloten met een geleide meditatie van Joanna Macy over dit fenomeen. 
 

Hierna werd er in kleinere 

groepen over het thema door-

gesproken. Inspirerende ge-

sprekken heb ik begrepen uit 

de wandelgangen. Ik hoorde 

ook iemand zeggen ‘het is 

goed, inspirerend, maar waar 

gaat dit weekend nu eígenlijk 

precies over?’ Dat kan natuur-

lijk heel goed het gevoel zijn 

bij een breed thema. 
 

’s Middags waren er work-

shops met zang, dans, schil-

deren, textiele werkvormen, 

fotografie en spelen als 

clowns. Het bleek dat zonder 

woorden erg veel gezegd, be-

leefd en verdiept kan worden. 

’s Avonds een ‘social Clowns workshop 
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evening’ met gedichten, toneelstuk-

jes, presentaties van de workshops, 

zang etc. En een powerpoint met 

prachtige foto’s. 
 

De volgende dag, zondag, dag van 

vertrek. De bol draad was weer op-

gerold; het hele spinnenweb van de 

eerste dag was ontrafeld. Degene die 

dit had gedaan, had het proces van 

de het heel maken van de bol touw 

als leerzaam ervaren. Wat hij ervoer 

tijdens het ontknopen gaf hem heel 

bruikbare lessen (bijv. hoe harder je 

trekt hoe moeilijker te ontwarren). 
 

Iemand zei: ‘op de grensbijeenkom-

sten vind je geen minuten en zaken-

vergaderingen en commissiebijeenkomsten, je vindt er alleen het beste van 

het Quakerisme        ‘. 

 

Een mooie zin om mee af te sluiten, maar nee, ik wil toch nog iets zeggen 

over dat gedichtje. Omdat het proces me zo 

verbaast. Omdat het iets illustreert van wat 

‘bezig zijn met kunst’ kan doen; één van de 

25 lessen van ‘bezig zijn met kunst’ is im-

mers: ‘oefenen in het open staan’. 

De reis naar Lille duurde ongeveer 4 uur. 

Aan het begin dacht ik erover om een sa-

menvatting in de vorm van een gedichtje te 

maken, in het Engels. Ik probeerde wat 

maar het lukte echt niet. Leuk idee, maar te 

hoog gegrepen. Onuitvoerbaar. Lekker de 

rest van de reis een Nederlands boek gele-

zen. Dan, in de laatste trein, van Brussel 

naar Lille, ongeveer 30 minuten, komt de 

eerste zin en rijmwoord in gedachten. Ik be-

gint te schrijven en in een keer rolt het hele 

verhaaltje eruit. 

Ik weet niet hoe de Ggeest werkt, maar ik 

ben er blij mee         

Eén van de foto's uit de powerpoint een 
blauwtje. 

In de zon het thema doorspreken  
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Emily Provance: Before the resurrection  

(Vóór de opstanding). 

Transitie en beëindigingen van Quaker meetings en kerken. 
Uitgekozen en vertaald door  

Joke Hofman, Bennekom, juni 2025 

Een paar vrij vertaalde citaten, die mij 

van toepassing lijken op de situatie 

waar ons Genootschap zich nu in be-

vindt. 

 

¶ Uit de introductie: Alles wat leeft 

wordt ouder en sterft, dus ook een 

Quaker meeting. Daar gaat dit boek 

over. 

¶ Blz 2-3: Als de 'sense of the mee-

ting' wordt verwoord, kan het zijn 

dat het niet mijn perceptie is. Maar 

als de Quakergroep het wil bevesti-

gen, pas ik me aan, want ik ver-

trouw het onderscheidende ver-

mogen van de groep boven het 

mijne. Het is ook mijn verantwoor-

delijkheid om mee te werken aan 

de uitvoering ervan. Het is dan niet 

altijd makkelijk om niet over mijn 

bezwaren te zeuren..... 

¶ Blz. 8: Het is goed dat de buurt 

weet wie we zijn!  

¶ Er zijn veel V/vrienden die moe zijn, ze kunnen hun taken niet meer aan, 

er vallen gaten in de commissies, de financiën worden een probleem, het 

Genootschap veroudert. 

¶ Blz. 9: Kunnen we onze meeting weer laten bloeien? Ja, als er mensen 

zijn die de energie hebben dingen te vernieuwen. 

¶ Blz. 11: Als ons gebouw eigendom is en nog veel onderhoud kost aan 

geld en energie, moet je je afvragen:  

¶ Blz. 12: Dient het gebouw ons nog of dienen wij het gebouw? Dat vreet 

energie en we zijn al zo moe…. 

¶ Blz 13 gaat over het (h)erkennen van de fase, waarin we zijn: “Ons insti-

tuut dient onze gemeenschap niet meer en het is structureel.” Hoe merk je 
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dat? Dat is voor ieder anders. De ene 

merkt het op spiritueel vlak, een ander ziet 

dat een aantal Vrienden uitgeput, teleurge-

steld en soms ook boos is. Er ontstaan hef-

tige meningsverschillen. Sommigen vin-

den dat zij al het werk moeten doen. Er is 

te veel dat moet met te weinig mensen. 

¶ Blz. 21: Veranderen is moeilijk. Als er bij-

voorbeeld een Vriend is die al 30 jaar het 

Vriendenblad maakt en daar zijn waarde 

aan ontleent, is het moeilijk open te staan 

voor vernieuwingen. 

¶ Blz. 23: Het is heel menselijk om vast te 

houden aan de dingen die we kennen, zelfs als we daar niet meer zo blij 

mee zijn, maar we kunnen er geen afscheid van nemen. En als het toch 

moet, veroorzaakt dat veel pijn er verdriet. 

¶ Blz. 28-29: Er zijn een aantal stappen te nemen in het proces richting 

eventuele verkoop. Eerst benoemen we een groep die onderzoek gaat 

doen, dan een andere stap, dan misschien een groep die onderzoekt of we 

onder de marktwaarde willen verkopen, maar aan een koper, die in onze 

lijn werkt. We zullen het niet met alles eens zijn, maar zoals ik al eerder 

zei: Mijn mening schik ik naar de groep. 

¶ Blz. 58: Dit hoofdstuk heet: Conflict. Van een conflict kun je groeien. Er 

omheen gaan en met de mantel der liefde alle meningsverschillen bedek-

ken, werkt averechts. Het vermijden van conflicten voorkomt niet de ne-

gatieve gevolgen. Een conflict kan heel destructief werken. Vooral als er 

een aantal Vrienden zijn, die alternatieven bij voorbaat veroordelen. Tra-

gisch is het als het vertrouwen binnen de groep geschaad is of zelfs ver-

dwenen. Dan is het goed te handelen naar Mattheus 18: Eerst spreek je 

direct de ander aan; als hij/zij niet wil luisteren, ga je met een paar ande-

ren; als dat nog niet werkt, leg je het probleem voor aan de hele Quaker-

groep. 

¶ Blz. 62: Soms is het nodig dat de gehele structuur moet worden veran-

derd. Dat blijkt bijvoorbeeld als een belangrijke functie, zoals die van 

penningmeester, niet meer te vervullen is. Dan zijn we op het punt waar 

we het instituut steunen, ipv het instituut ons. Elke rol, ook die van schrij-

ver, kan worden onderverdeeld in kleinere taken. 

¶ Blz. 92: Dit hoofdstuk heet: Eigendom.    Er is niets heiligs aan de plek-

ken waar we samenkomen. Of: elke plaats waar we samen komen, is hei-

lig. Toch voelen velen een diepe verbondenheid met bepaalde plekken 

Emily Provence 
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waar we samenkomen. Maar zien we ook dat we het niet meer op kunnen 

brengen alles te onderhouden, zowel financieel als wat menskracht be-

treft? Hebben we (nog) een relatie met de buurt, vooral sociaal gezien? 

Zo niet, waarom zitten we dan op deze plaats? En dan noemt ze een aan-

tal fases waar je doorheen zou kunnen gaan (blz. 93 en 94). Slotalinea: 

Vrienden houden van hun Quakergroep en van de plek waar we samen-

komen, maar we moeten wel onthouden dat dat niet hetzelfde is. Het ge-

bouw is bedoeld om ons geloof te ondersteunen, het is niet de bedoeling 

dat wij offers brengen om het gebouw te ondersteunen. Als het tijd is te 

vertrekken, kunnen we het gebouw bedanken en verder gaan in vertrou-

wen. 

¶ Blz. 125- 126: De historische vorm van het Quakerisme bestaat uit 

maandvergaderingen en jaarvergaderingen. We kunnen ervoor vechten 

die te behouden, tot deze vorm sterft, we kunnen ook inzien dat er een 

nieuwe vorm nodig is en ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Door te 

vereenvoudigen, samen te voegen, Quakergroepen te beëindigen, komt er 

nieuwe energie vrij. Een voorbeeld? In Oost-Afrika vieren de Vrienden 

de gelijkheid van man en vrouw in gebieden waar dat volkomen in strijd 

is met de cultuur. Ze ondersteunen vrouwen, die bepaalde taken willen 

doen, ze hebben vredeswerkers, die cursussen geven in geweldloze com-

municatie, ze geven voorlichting tegen kindhuwelijken en vrouwenbe-

snijdenis. 

¶ Blz. 131-132: In dit laatste hoofdstuk haalt Emily Bijbelteksten aan. Ik 

geef één voorbeeld. Lukas 14 :28-30. “Wie van u die een toren wil bou-

wen, zal niet eerst gaan zitten en de kosten berekenen- of hij genoeg heeft 

om hem te voltooien? Hij wil voorkomen dat, als hij wel het fundament 

legt, maar niet in staat is het te voleindigen, allen die het aanschouwen 

zullen beginnen hem te bespotten en zeggen: deze mens begon te bouwen 

en was niet in staat het te voleindigen!” (Naardense Bijbel). Emily stelt 

dan de vraag: Heeft jouw Quakergroep wel eens geprobeerd om iets te 

doen en toen 

ontdekt dat ze 

niet de bron-

nen had om 

het succesvel 

uit te voeren? 

En dan be-

doelt ze vast 

niet (alleen) 

financieel.  
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De Streekdag  

Van de MiZuNe Quakers. 
Door Frieda Oudakker 

Thema is het boek van Emily Pro-

vence: "Before the Resurrection, 

(Vóór de Opstanding) 

Transitie en beëindigingen van Qua-

ker bijeenkomsten" 
Op onze Algemene vergadering in mei 2025 

genoten we van de inspirerende lezing van 

Emily Provence over de huidige situatie in de 

Quaker wereld. Zij schreef dit boek als rond-

reizendgetuige bij de Quakers, wereldwijd. Een paar van de deelnemers aan 

de MiZuNe Quakers heeft haar boek na haar lezing aangeschaft en gelezen.  

We gebruiken op de streekdag op 14 september in Veenendaal bij Jelena 

Kasteel een aantal van door Joke Hofman vertaalde teksten, die ze van tevo-

ren met ons deelde. Het zijn een aantal vrij vertaalde citaten, die haar van 

toepassing lijken op de situatie waar ons Genootschap zich nu in bevindt. 

Zie het artikel Emily Provence hierna.  

Na onze stille bijeenkomst op de streekdag, na de koffie en het eten van ons 

meegebrachte broodje, en de door Jelena gemaakte soep, beginnen we met 

het thematische gedeelte. We starten met een rondje waarin we allemaal één 

of meer onderwerpen kiezen uit deze teksten, die ons raken of aanspreken. 

Vervolgens leidt Joke een gesprek vanuit de stilte, naar aanleiding van de 

keuzes van de aanwezigen. 

 

Om de beurt noemen we een citaat dat ons aanspreekt. Bijna alle citaten 

worden genoemd in de eerste ronde.  
 

We horen de volgende opmerkingen in het gesprek vanuit de Stilte: 

- Deze eerste ronde gaf mij hoop. We kunnen ons richten op waar wél de 

energie in de groepen van de Nederlandse Quakers stroomt. Een bijvoor-

beeld daarvan is het idee van een jonge deelnemer om een tussentijdse 

maandelijks digitale QuakerPost rond te gaan sturen. 

- Afgezien van blz. 92 over het hoofdstuk Eigendom, worden alle thema's 

één of meer keren gekozen. Kennelijk beantwoordt dit boek aan een grote 

behoefte aan eigentijdse informatie bij de Vrienden. Hoe kunnen we met 

dit boek gaan werken in de Nederlandse Jaarvergadering? 
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- De groep in Driebergen wordt ervaren als een groep waar veel energie 

van uitgaat. Het zou de moeite waard zijn om daar geld in te investeren, 

om die stromende energie te steunen. 

- Het proces van de evolutie vindt van generatie op generatie plaats. Als 

Quakers kunnen we vertrouwen op volgende generaties. Een mens en ook 

een boom gaan één keer dood, een Quakergroep kan overgaan naar vol-

gende generaties. 

- De MiZuNe Quakergroep is in Bennekom drie keer verhuisd. De eerste 

keer om meer aansluiting bij anderen te vinden. Dat lukte niet. Toen weer 

terug naar de vorige plek. Daarna nóg een keer i.v.m. renovatie van onze 

locatie. We zijn die zoektocht aangegaan. En het bevalt ons tot nu toe 

goed in de nieuwe locatie. 

- Kennelijk hebben we niet veel moeite met verandering. Onze Quaker-

groep heeft een organische ontwikkeling doorgemaakt. 

- We horen zelfs in ons gesprek vanuit de stilte: je kunt ook een stille sa-

menkomst houden onder een boom, je hoeft niet in een speciaal gebouw 

te zijn. 

- Veel functies waar we moeilijk mensen voor kunnen vinden, kunnen we 

in gedeeltes opsplitsen. Zoals bijvoorbeeld de rol van schrijver, of van 

penningmeester. We kunnen tot andere taakverdelingen komen in de 

Quakergroep. 

- De naamgeving met allerlei Engels termen en functies kunnen we veran-

deren. Daardoor zouden we eigentijdser en meer toegankelijk kunnen 

worden voor (jonge) mensen. Bijvoorbeeld Nederlandse Quakers, of 

Quakers in Nederland, en in plaats van de Midden en Zuid Nederlandse 

Maandvergadering: Quakers in Bennekom. Het woord maandvergadering 

heeft geen betekenis. We komen twee keer per maand bij elkaar. In plaats 

daarvan zouden we ons ook Midden en Zuid-Nederlandse Quakers kun-

nen noemen.   

- We kunnen de buurt laten weten dat we nu in het Nieuw Leven huis bij 

elkaar komen als Quakers. 

- Tenslotte praten we nog over het onderscheid tussen echt lid of niet lid. 

Kunnen we zeggen dat iedereen die regelmatig komt lid is van onze 

groep? Misschien alleen nog onderscheid maken tussen regelmatige of 

vaste bezoekers en incidentele bezoekers?  

- De kat van Jelena komt binnen en loopt om de stoelen heen en schuurt 

zichzelf aan onze benen en tassen. Hij is gehecht aan wat er was. Hij gaat 

de hele groep rond om zijn eigen geur af te geven. Wat is er nu allemaal? 

Hij is veranderingsbereid volgens Jelena, bereid om zich aan te passen.  
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Bericht van Firas uit-Gaza 

September 2025, door Firas  

In Gaza balanceert het leven 

op de rand van tegenstrijdig-

heid. 

We leven onze dagen alsof we 

leven, maar de waarheid is dat 

we duizend keer per dag ster-

ven. 

 

We klampen ons gretig vast 

aan het leven, terwijl de dood 

ons elk moment influistert. 

 

We eten en drinken, noch met 

verlangen noch met weelde, 

maar alleen om de hongerkreet in onze buik te stillen. 

 

De wereld kijkt naar ons alsof we een indrukwekkende film-

scène uit een Hollywoodfilm zijn, maar vergeet dat we geen 

helden op het scherm zijn, maar echte mensen van vlees en 

bloed. 

 

We bloeden, we hebben lief, we trillen van angst, we bidden, 

we glimlachen, we huilen. 

 

Het verschil tussen ons en degenen die van een afstandje toe-

kijken, is dat ons leven wordt geschreven onder de beste bom-

bardementen, en onze dood hangt onder de cijfers. 

 

En toch staan we. We leven. We zetten door. Met een mysteri-

euze wil kan niemand het oplossen, behalve zij die in Gaza wo-

nen.  

Firas is het hoofd van AFSC in Gaza. Mar-
lies en Sytse hebben hem meermalen ont-

moet in Gaza. 
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Is een wereld zonder oorlog moge-

lijk? 

Verslag Marlies Tjallingii 

Op de derde donderdag van september houden we ons, bij Quakers en ik, be-

zig met de derde richting van het Vredeskompas van Nina Koevoets. Het 

gaat over alle mensen en het culturele niveau. 

 

3 Alle mensen  
 

Menselijk en cultu-
reel niveau : 
1. Kun je je een tijd voor-

stellen waarin we conflic-

ten niet oplossen door 

oorlog te voeren of door 

andere naties te willen do-

mineren? 

2. Hoe zou je zelf iets kun-

nen doen aan vredesedu-

catie? 

3. Op welke manieren kun je 

weigeren mee te werken 

aan ongelijkheid in de sa-

menleving? 

4. Bij welke solidariteitsacties ben je betrokken geweest of wat wil je nog 

ondernemen? 

We beginnen met een positieve bijdrage zoals dat bij het project Alternatie-

ven voor Geweld (AVP) gebruikt wordt aan het begin van een bijeenkomst. 

Noem iets wat goed was van vandaag. De dingen die genoemd worden zijn 

soms klein, soms groot. Het bepaalt ons bij goede momenten waar vaak ook 

veel niet goede momenten zijn.  

 

Ik lees de eerste vraag: Kunnen we ons een tijd voorstellen waarin we con-

flicten kunnen oplossen zonder oorlog te voeren? Een tijd waarin het ene 

land niet wil heersen over het andere land. 

We reageren vanuit stilte op elkaar:  

4 

1 

2 

3 

Maat- 
schappe-

lijk - 
cultureel  
niveau  

Planetair  
niveau  

Interper-
soonlijk  
niveau  

Per-
soonlijk  
niveau  
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De mensheid is gemaakt om samen te werken. Om de kwetsbaarheid van de 

ander te zien. Helaas heeft het patriarchaat niet geholpen om dit te verwe-

zenlijken. Geweldloze communicatie zou een goede stap in de richting kun-

nen zijn. Ik wil blijven geloven dat het kan: samenwerken en geweldloos sa-

men te leven. 

 

Ik wil wel geloven dat het kan. Nederland en Duitsland hebben geen oorlog 

meer. Er zijn regels afgesproken aan een conferentietafel. 

 

Het is belangrijk om het visioen te hebben, Jesaja had dat ook: het visioen 

van vrede. Het is belangrijk dat macht in compassie verandert. Ook de pro-

ductie van wapens zou moeten stoppen. Hoe zou het zijn als oorlog net als 

slavernij illegaal wordt? 

 

Als mensen met elkaar praten dan kan het veranderen. Als men openstaat 

om te praten en emoties te uiten en naar elkaar te luisteren. 

 

In een “naïef” gesprek met een collega vroegen we elkaar: wat was voor jou 

de beste periode. De collega is 20 jaar jonger. Dat maakt verschil. Voor de 

een zijn het de zeventiger jaren waarin een grote openheid bestond, voor de 

jongere collega de jaren negentig. Er was eigenlijk geen periode waarin geen 

oorlog was in mijn leven. Altijd is er ergens de behoefte om te overheersen. 

Ik kan me een tijd zonder oorlog niet voorstellen. Ook op school bij mij zijn 

er de hele dag conflicten. Blijven luisteren is belangrijk en wezenlijk. 

 

Nu worden we in alle media geconfronteerd met de oorlogen, dat was in de 

jaren vijftig niet het geval. De media dragen bij aan een angst cultuur. Ook 

ik wil het visioen houden en naar de goede dingen kijken en dat voor ogen 

houden. 

 

Door mijn fysieke gesteldheid ben ik vooral naar binnen gekeerd en niet zo 

met de buitenwereld bezig. Voor mij is het op dit moment iets kleins, mijn 

eigen problemen oplossen. Hoe kan ik omgaan met mensen met wie ik in 

oorlog ben? Dat is wat ik doe in mijn directe omgeving. Wat zijn mijn gren-

zen en die van de ander. Bidden is voor mij belangrijk. 

 

Heb jij de kracht om naar ander mensen te luisteren? Luisteren naar de ander 

is de allergrootste therapie. Als ik mensen begeleid zeg ik soms maar 5 

woorden in een uur. De ander praat en ik luister. 

Wat is het mooi dat we het boek: “Veiligheid opnieuw doordenken” hebben.  
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Stap voor stap op weg naar veiligheid. Dat geeft mij moed en hoop. Ons 

geld anders investeren dan in wapens. We zouden iedereen Geweldloos 

Communiceren moeten aanbieden. Als onderdeel van het onderwijs.  

 

Ik kan het eigenlijk niet geloven dat het mogelijk is dat er geen oorlog is. 

Het zou helpen als we ons scholen in alternatieven voor geweld. 

 

De vraag is waar ben ik zelf geïndoctrineerd? Ik wil me daarvan bewust 

worden. Maar het zou ook goed zijn als we als maatschappij daarvan bewust 

worden. 

 

Laatst maakte ik van tijdschriften een collage over samenwerken. Ik ont-

dekte dat witte mensen heel vaak alleen afgebeeld stonden in die tijdschrif-

ten en zwarte mensen vaak samen aan tafel zaten. Ik vond het moeilijk om 

westerse mensen te vinden die samen dingen doen. 

 

Ik vind het moeilijk om een pacifistische visie te hebben. Om het vertrou-

wen te hebben om mensen open te ontmoeten. Als iemand me slaat, sla ik 

terug. Ik streef naar menslievendheid. Niet als eerste ontwapenen, wel wa-

pens om de klappen op te vangen. Ik vind het moeilijk om me kwetsbaar op 

te stellen. 

 

Ik kom niet verder dan het persoonlijke vlak. Een vraag die helpt bij een 

conflict in onze groep is: wat heb je nodig om mee te kunnen in een gesprek 

of beslissing? De ander in liefde benaderen maakt me redelijk onkwetsbaar. 

 

Als je in liefde benadert, word je onkwetsbaar. Er is geen weg naar vrede, 

vrede is de weg. Het is de reis om je te openen voor Gods liefde. Een vrien-

din in de VS vertelde dat er 75% gekort wordt op de non-profit sector in de 

VS. Maar ze vertelde dat ze zich geen zorgen maakt. Ze was een tijd dak-

loos.  

We horen het verhaal van George Fox en William Penn. William Penn had 

het recht om een zwaard te dragen. William Penn zegt tegen George Fox: 

“Ik geloof in vrede, maar dat zwaard hoort bij mij”. George Fox zegt: 

“Draag het zwaard zolang je kunt”.  

De vraag: “Wat heb je nodig?” is essentieel. Het creëren van veiligheid zo-

dat de ander erbij kan zijn. Hoe krijgen we dat samen voor elkaar?  

We sluiten af met een korte stilte en ervaren hoe inspirerend dit uitwisselen 

is voor ons. Daar zijn we dankbaar voor.  
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Ontstaansgeschiedenis van de 

Stadhouderslaan 8 te Den Haag 

Door Martin Touwen 

Per 1 oktober heeft de Stadhou-

derslaan 8 een nieuwe eigenaar. 

Daarmee komt een lange Quaker-

geschiedenis op deze plek ten 

einde. Cornelia Mathilde Laman 

Trip, jonkvrouwe en Quaker, 

schonk dit pand op 31 december 

1956 aan de Quakers. Zelf had zij 

het huis in december 1936 ge-

kocht en verhuurde het aan ver-

pleegkundigen om hen van 

schappelijke huisvesting te voor-

zien. En het werd de plek voor de 

Haagse wijdingssamenkomst.  

In dit artikel wil ik echter in de 

vroege geschiedenis van dit pand 

duiken. Dit werd ingegeven tijdens een workshop tijdens de QCEA/QPSW-

conferentie in juni: over ‘reparations’ door een medewerker van de Quaker 

Peace and Social Witness. De Britse jaarvergadering heeft zich in 2022 ge-

committeerd aan herstelbetalingen voor trans-Atlantische slavenhandel, ko-

lonialisme en economische uitbuiting. Er werd een werkgroep opgericht om 

te ontdekken hoe de jaarvergadering hiervan heeft geprofiteerd en om be-

langstellende maandvergaderingen hierin te begeleiden (zie: 

https://www.quaker.org.uk/resources/reparations). In de workshop werden 

ons teksten aangereikt om anders over deze aspecten van (onze) geschiede-

nis te kijken. Als lid van de verkoopcommissie Stadhouderslaan kwam bij 

mij toen de vraag op: werd Stadhouderslaan 8 ooit gebouwd met fout geld?  

Afb. 1: Bevolkingsregister van gemeente Den Haag 1895-1913, Stadhouderslaan 8 

https://www.quaker.org.uk/resources/reparations
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Om deze vraag te verkennen, ben ik in het haagsgemeentearchief.nl gedo-

ken. Er is inmiddels zo veel goed gedigitaliseerd, dat dit online kan. Ik was 

op zoek naar de eerste eigenaar-bewoner van dit pand. Volgens het register 

was de heer A. J. P. N. Stok vanaf 4/3/1899 hier ingeschreven (zie afb. 1). 

Opvallend is het hoge aantal personeel dat toen kennelijk nodig was om dit 

pand met 14 kamers te onderhouden.  

Wie was deze heer Stok? Gelukkig had hij een interessante combinatie van 

voorletters. Daardoor kon ik na wat zoekwerk in een apart personenregister 

vaststellen om wie het ging: Adriaan Jacobus Pieter Nicolaas Stok. Met deze 

naam kon ik vervolgens zoeken in het bevolkingsregister op naam (zie afb. 

2). Daaruit blijkt dat Adriaan Stok op 5/5/1848 werd geboren in Batavia en 

overleed in 1927. Batavia, het huidige Jakarta, was de hoofdstad van de 

toenmalige kolonie Nederlands-Indië (1816-1946). Zeer waarschijnlijk 

werkte zijn vader toen in Batavia of voor de regering of voor een bedrijf dat 

profiteerde van het koloniale bewind. Als beroep wordt hier directeur van de 

Zuid-Hollandse Boekdrukkerij aangegeven. Hij was ook bibliothecaris van 

de ’s Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereniging (Residentiealmanak, 1899; 

p. 0651).  

 

Meer informatie vond ik op genealogieonline.nl en bij het hetutrechtsar-

chief.nl. Adriaan Stok was getrouwd met Clara Anna Frederika de Man en 

zij kregen tussen 1874 en 1889 8 kinderen in Utrecht, waarvan 7 opgroei-

den. Dus zij konden wel een groot huis gebruiken! Bovendien vond ik zijn 

eerdere beroep: commissionair effecten, dus een effectenhandelaar. Dat was 

in Utrecht tot rond 1890, wanneer hij ‘directeur van de Utrechtse. Land-

bouwbank werd, dus bankier. In 1992 verhuisde het gezin naar Den Haag.  

 

Was Adriaan Stok echt de eerste eigenaar en heeft hij het pand laten bou-

wen? Dat blijkt zo te zijn, gezien een notariële akte over de koop van het 

perceel van de Haagse Bouwgrondmaatschappij in juli 1898 voor 3258 

Afb. 2: Bevolkingsregister Den Haag blad op naam Stok (na 1927) 

http://www.haagsgemeentearchief.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
https://hetutrechtsarchief.nl/
https://hetutrechtsarchief.nl/
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gulden, volgens het CBS zou dit tegenwoordig rond € 54000 zijn (zie afb. 

3). Gezien de inschrijving op het adres in maart 1889, is het pand in de 

tweede helft van 1898 tot begin 1899 gebouwd.  

(nog steeds het perceelnummer van nu de Stadhouderslaan 8) 

Interessant is overigens dat eerst het huisnum-

mer 4 was toegekend. De eerste huizen in de 

Stadhouderslaan verrezen alleen aan de west-

kant en werden doorgeteld. Pas later kwam de 

onderverdeling tussen even en oneven huis-

nummer (Afb. 4: Adresboekjes ’s-Gravenhage, 

1899; p. 0825).  
 

Informatie over de bouwkosten kon ik niet vinden resp. een hypotheek op 

het toekomstige pand. Zo’n hypotheek ter medefinanciering van de bouw-

kosten is wel aannemelijk. Ik vond echter wel een hypotheek die Adriaan 

Stok in 1902 heeft afgesloten op het pand ter hoogte van 12000 gulden, te-

genwoordig rond € 200.000 (zie afb. 5). Dit representeert waarschijnlijk het 

deel van de waarde van het pand dat zelf ingebracht was. Dit geld, plus een 

latere nog hogere hypotheek op waarschijnlijk het nieuwe pand, werd kenne-

lijk besteed om een chique 2-onder-1-kap villa te bouwen, en wel te verstaan 

‘up the road’. In de zomer 1904 verhuisde het gezin Stok naar de Stadhou-

derslaan 98A. Zo te zien kon je op de Stadhouderslaan letterlijk opklimmen 

als het je economisch voor de wind ging.  
 

Adriaan Stok bleef maar doorgaan met de huizen, en geld lenen. Dat regel-

matig verhuizen had trouwens al traditie, in Utrecht. In 1905 viel het oog op 

de Statenlaan 90. Dat was nog verder ‘up’ richting Scheveningen, maar het 

pand is eerder vergelijkbaar met de Stadhouderslaan 8. Daarna werd nog 

vaak verhuisd naar steeds kleinere panden (zie afb. 2 rechts boven) met tot 

slot een benedenwoning.  

Afb. 3: Notarieel Archief Den Haag 15-07-1898 Verkoop perceel N 3594  
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Het volgende valt te concluderen m.b.t. een mogelijk foute herkomst van de 

middelen die gebruikt werden voor de bouw van het pand: 

¶ koloniaal: omdat de vader van de 1e eigenaar en bouwheer in 

Batavia werkte, zal een deel van het familiekapitaal en daarmee een 

erfenis koloniaal van oorsprong kunnen zijn;  

¶ slavernij: er is mogelijk (indirect) sprake van; in Nederlands-Indië 

bestond slavernij tot 1860 (officieel dan, feitelijk duurde het 

uitkopen door de regering tot 1944); 

¶ economische uitbuiting: omdat de bouwheer vóór de bouw voor 

rond 20 jaar effectenhandelaar en bankier was, is het aannemelijk dat 

een deel van het vermogen beruste op economische uitbuiting.  

Welke omvang dit foute geld had is echter onduidelijk en daarmee het aan-

deel aan de zelf ingebrachte middelen voor grond en bouw van rond € 

250.000 (huidige waarde).  
 

Contact met QPSW leverde op dat de Britse Vrienden zich op dit moment 

vooral richten op het begrijpen en erkennen van het leed. De ‘principals of 

reparations’ op de website kunnen hierbij helpen (zie boven). Het kwantifi-

ceren van een mogelijk schadebedrag is ook voor hen nog een aparte uitda-

ging. Het is nu aan de jaarvergadering om binnen het toekomstige besluittra-

ject over de besteding van de verkoopopbrengst te overwegen of en hoe dit 

soort reflecties, het delen ervan en mogelijke ‘reparaties’ toepasselijk zijn.  

  

Afb. 5: Notarieel Archief Den Haag 10-12-1902 – Hypotheek op Stadhouderslaan 8 

Nederlandse slavernij in Indië, 
voorplaat van het boek ‘Daar 
werd wat gruwelijks verricht 

van Reggie Baay 



29  

Servas en Quakers 

Ontmoeting van de Quakers in Deventer met Servas, 
21 september 2025. 

Door Marlies Tjallingii 

Al een tijdje geleden kre-

gen we contact met Heleen 

Hoek, de secretaris van de 

Vredesgroep van Servas, 

een internationale organisa-

tie die het mogelijk maakt 

om te logeren bij leden in 

de wereld als je op reis bent.  Heleen kwam eerst zelf meedoen met onze 

wijdingsamenkomst in Deventer. 

Daarna hebben we een afspraak gemaakt om op de Internationale dag van de 

Vrede een bijeenkomst te organiseren met leden van Servas.  Dat valt deze 

keer op de derde zondag van de maand. Er zijn vier leden van Servas die 

met ons mee doen met de Wijdingsamenkomst. Martin Touwen geeft een 

korte uitleg over hoe de samenkomst gaat en hoe iedereen vanuit de stilte 

iets kan bijdragen. Het is een fijne bijeenkomst waarin ook onze gasten zich 

vrij voelen om bij te dragen. 

Na de wijdingsamenkomst delen we nog wat we 

graag willen delen. Om tien voor twaalf gaan we 

samen naar de plek waar we een half uur “Staan 

met de Aarde”. Daar komen ook nog andere men-

sen die mee doen. Er ligt een prachtige witte cirkel 

in het midden, waarop de tekst in vier talen staat. 

Het is fijn om dit samen te doen: ik merk dat ik 

denk dat ik op de aarde sta, maar het wordt anders 

als ik bedenk dat ik “met de aarde sta”. 

Om half een lopen we terug naar het Meester 

Geertshuis. We hebben koffie, thee en lekkere hap-

jes en heerlijk soep die Frieda gemaakt heeft. Dan vertelt Heleen over Ser-

vas.  
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Servas: óeen reis in stil staan, een andere manier van reizenô. 

Servas is een netwerk van gastvrijheid over de hele wereld dat nu 75 jaar be-

staat. Het is opgericht door Bob Luitweiler, een Quaker uit de staat Wa-

shington in het noordwesten van Amerika.  

Bob Luitweiler (1918-2008) is dienstweigeraar ten tijde van de WO2 en 

Gandhi aanhanger. Hij is degene die, met zijn Quaker-hart, ziel en oog, een 

visioen van vrede heeft. Niet bewapenen, maar begrip tonen voor elkaar en 

wereldvrede bereiken door innerlijke vrede. De eerste jaren heette de organi-

satie “Peace Builders”. Om dit levensdoel te bereiken trok hij vele jaren 

door Europa, Midden-Oosten en India. Hij ontmoette velen die hij enthou-

siast meekreeg in zijn ideeën. Terugblikkend schreef hij 1980 een essay: The 

Seeds of Servas.  

Binnen Servas Nederland bleek dat, een groot deel van de leden deze essay 

niet gelezen had en dat is begrijpelijk, omdat deze Engelse tekst taaie kost is. 

Enkele Servas leden hebben het boekje vertaald en geredigeerd. Het is heel 

aantrekkelijk leesbaar geworden. Een echte aanrader, met smakelijke reis-

verhalen in een warme stemming geschreven, die nog steeds zeer actueel is. 

Als je het wilt lezen, kun je het digitaal aanvragen.  

Servas komt voort uit dezelfde bron als de Quakers en is een ontmoeting/reis 

club met 15 000 leden, allen vrijwilligers “all over the world”. Het is geen 

religieus genootschap, zoals de Quakers, maar staat wel voor vrede. Het is 

ook niet verwant aan een politieke stroming of aan een beroepsgroep. Het is 

wel voor elke wereldburger, die open staat voor echt contact.  

Mooi ook is de aanvullingen van de andere leden van Servas die erbij geko-

men zijn na de lunch. Ineke bijvoorbeeld vertelt dat ze van Almere naar Rot-

terdam verhuisd is en dat dit jaar al 16 gasten heeft gehad. Ze gaat vaak zelf 

mee om de stad te laten zien. De mensen komen uit Amerika, Taiwan, Italië, 

Frankrijk, Argentinië. Luxemburg. Het is een wereldwijd netwerk.  

Het gaat allemaal gratis met gesloten portemonnee. Bij iedere gast is het 

alsof je een boek openslaat: je eet samen, samen fietsen, plezier maken, 



31  

boeiende gesprekken voeren. Als de mensen weer weggaan dan voel je je 

verrijkt. Je wordt er een ander mens van.  

Na deze kennismaking met Servas, vertelt Martin Touwen over de Quakers. 

Het ontstaan in 1652, een tijd waarin veel mensen aan het zoeken waren. Het 

was in de tijd van Cromwell en de Quakers hebben toen al hun Vredesgetui-

genis gestuurd aan Cromwell. De Quakers noemden iedereen je en jij (thou 

wat je betekent) ook de koning en andere hoogstaande beambten. Ze be-

schouwden mannen en vrouwen als gelijkwaardig en iedereen heeft dat van 

God in zich. Ze wilden ook geen eed afleggen en hadden ongeverfde kleding 

aan (plain speech en dress). William Penn kreeg van de Engelse koning een 

stuk land in Amerika, dat Pennsylvania werd (bos van Penn). Hij overlegde 

met de Inheemse bevolking als hij iets wilde doen aan bouwen en grond ge-

bruiken. 

Martin vertelt van zijn ervaring op een wereldconferentie, waar alle verschil-

lende stromingen van de Quakers bij elkaar komen. Aan het begin sta je dan 

vreemd tegenover elkaar, als iemand je vraagt: “Ben je gered door het bloed 

van Christus?” Aan het einde is er echt contact en begrijp je elkaar beter. 

Voor ons is het nieuw dat Bob Luitweiler die Servas heeft topgericht ook 

Quaker was. De Quakers hebben aan de wieg gestaan van onder andere 

Greenpeace en Amnesty International.  

Vergelijkbaar is de manier waarop je lid wordt van de Quakers en van Ser-

vas, met bezoekende Vrienden. Ook Vrienden van Servas doet denken aan 

de Vrienden van de Vrienden, wat op dit moment niet meer bestaat. 

Het thema van de Wijdingsamenkomst werd: we zijn allemaal verschillende 

individuen en dat kun je zien aan de verschillende schoenen die de mensen 

aan hebben. Frieda deelt dat ze dacht aan de uitspraak van Jezus: waar twee 

of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun midden. Ze stelde zich 

iedere deelnemer aan de dienst voor als een edelsteen, die samen een ketting 

vormden. Zo verschillend! Dat verschil zag ze ook in de verschillende 

schoenen. Na de wijdingsamenkomst wilde Martin een foto maken van de 

schoenen. Er was niet hardop over schoenen gesproken! Dat was onafhanke-

lijk van het verhaal van Frieda. Zo werkt dat in een wijdingsamenkomst: ik 

denk iets en een andere deelnemer spreekt uit wat ik denk. Dat is de kracht 

van het samen stil zijn in een Quaker bijeenkomst.  

Foto van de schoenen van alle deelnemers aan de meeting 
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Na deze uitwisse-

ling leidt Martin 

ons langs de Hu-

manistische den-

kers die in Deven-

ter hebben ge-

woond. Wat zijn 

er veel interes-

sante dingen te le-

ren. 

Wat een rijke dag 

hebben we samen, 

met veel verwant-

schap. Een deel van de groep gaat nog samen wat eten, anderen gaan huis-

waarts. We zijn dankbaar voor wat we hebben beleefd op deze Internatio-

nale dag van de Vrede. 

 

Als je lid wilt worden van Servas, komen er twee Servas leden op bezoek om 

uit te leggen hoe het werkt met het ontvangen van gasten of het zelf als gast 

gebruik maken van logeeradressen. Ook is het mogelijk lid te worden van 

“Vrienden van Servas”: de donateursgroep, die binnenkort van start gaat. 

De website is www.servasnl.org en je kunt ook een email sturen via 

peace@servasnl.org. Heleen Hoek is de Peace-Secretary Servas Nederland. 

Haar adres is Kooidijk 9B, 7475 PH Markelo, telefoon: 0638630273 

 

 

 
  

Detailfoto van onze wandeling 
in Deventer: juist in de buurt 

van de gedenkplaat over René 
Descartes groeide een viooltje, 

dat in het Frans "la pensée" 
heet (de gedachte). En daarach-

ter in de boekwinkel een boek 
met de titel "Al dat licht" .... 

Foto van Christiane, tekst van 
Heleen 

http://www.servasnl.org/
mailto:peace@servasnl.org
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Een Quaker werkt met asielzoekers 

en vluchtelingen 

Door Charles Tauber 

Ik schrijf deze brief uit urgentie over het bestaan van 

Sandra Maric en mij in het CWWPP (Coalition for 

Work With Psychotrauma & Peace). 
 

Ik werk sinds 1985 met asielzoekers en vluchtelingen en met mensen die 

psychologisch getraumatiseerd zijn door de oorlog, eerst in Nederland en 

sinds 1995 in Kroatië en op de Balkan, met name in Vukovar. Veel van dit 

werk vindt online plaats met mensen in verschillende delen van de wereld. 

We luisteren naar mensen en helpen hen manieren te vinden om met hun ei-

gen situaties om te gaan en anderen te helpen, zowel individueel als via hun 

eigen lokale non-gouvernementele organisaties. Veel van de mensen met 

wie we werken zijn ngo-medewerkers. Voor alle duidelijkheid: we nemen 

geen beslissingen voor hen en we vertellen hun ook niet wat ze moeten den-

ken of doen, maar we bieden hun de virtuele ruimte voor discussie en con-

templatie om hun eigen oplossingen te vinden. Ze vinden dit buitengewoon 

nuttig. Verder hebben we gewerkt en werken we nog in Kroatië, Bosnië, Ni-

geria en de Democratische Republiek Congo. We werken ook met dienst-

weigeraars en met deserteurs, met name Russen. We nemen deel aan het 

FWCC-EMES Peace and Service Consultation en het Friends Peace Teams 

Consultation. Lokaal werken we ook met verschillende groepen ouderen. In 

het verleden hebben we in 

dorpen in de regio gewerkt. 

We werken ook met individu-

ele cliënten, wederom meestal 

online. 

  

We werken vanuit een (Qua-

ker) spiritueel standpunt, maar 

we dringen onze overtuigin-

gen aan niemand op. 

Ik bereken alleen onkosten. 

Sandra neemt genoegen met-

een zeer kleine vergoeding. We hebben de afgelopen jaren een aantal moei-

lijke dingen meegemaakt. In 2023 moest ik als noodgeval de aortaklep van 

mijn hart laten vervangen. Hoewel ik daar goed van hersteld ben, heeft het 

wel ons werk vertraagd. 
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Vorig jaar, in oktober 2024, werd onze computerserver gehackt en vrijwel 

alle bestanden erop waren versleuteld. Pas nu hebben we iemand gevonden 

die helpt dit op te lossen. Zodra de bestanden zijn gedecodeerd, kost het ons 

veel tijd om de server te reorganiseren. Deze bestanden zijn essentieel voor 

ons werk. Bovendien 

staat er veel van mijn 

persoonlijke geschiede-

nis in, evenals 30 jaar 

werk voor de CWWPP. 

We raken snel door 

onze financiële midde-

len heen. Hoewel ik een 

klein Nederlands pensi-

oen ontvang, is dat niet 

eens voldoende om 

mijn uitgaven te dek-

ken, laat staan die van 

Sandra of van de orga-

nisatie. 

We ontvangen een aantal kleine bijdragen van particulieren. Deze helpen, 

maar zijn niet voldoende om onze uitgaven te dekken, die ongeveer € 3000 

per maand bedragen. 

We kregen jarenlang een regelmatige jaarlijkse donatie van een religieus 

echtpaar in de VS, waarmee we onze uitgaven konden dekken. Het echtpaar 

is ongeveer vier jaar geleden overleden. We hebben een hele tijd geleefd van 

wat we konden sparen van wat ze ons hadden gegeven. Dat geld is bijna vol-

ledig op. 

Vooral nu is er weinig geld beschikbaar van donateurs voor geestelijke ge-

zondheidszorg, vooral voor wat wij doen en de manier waarop we dat doen. 

We vragen daarom uw hulp bij het vinden van zelfs kleine donaties en po-

tentiële donateurs om ons voortbestaan te garanderen. Er is een donatiepa-

gina op onze website, www.cwwpp.org. Als je besluit te doneren, doe dit dan 

via het Quaker Hulpfonds. Laat ons wel even weten dat je een donatie hebt 

gedaan, daar krijgen we niet altijd bericht van. 

Als je potentiële donateurs kent, laat het ons dan weten. 

Als je hierover of over iets anders met mij wilt praten, kun je mij bellen op 

+385 98 346 753. Ik ben ook te bereiken via WhatsApp en diverse andere 

platforms. 

Het spijt me dat ik dit moet schrijven, maar het is dringend. 

Dank je wel!  

http://www.cwwpp.org/
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Rufus Jones 

Een preek uitgesproken in de Trinity 

Church in Boston, Verenigde Staten, 

op 11 december 1932. Vertaald en in-

gezonden door Jarnick Vitters 

Niemand weet hoe de vonk van le-

ven en kracht overspringt van het ene 

leven op het andere. Wat is die magi-

sche eigenschap in een mens die on-

middellijk geloof wekt? Je luistert 

onaangedaan naar honderd mensen, 

maar dan hoor je enkele eenvoudige 

woorden van iemand met een bran-

dende fakkel – en plotseling weet je 

wat het leven werkelijk betekent. Je 

bent in een oogwenk een ander mens 

– misschien wel met je eigen fakkel 

in de hand.  

 

Ik heb Philips Brooks – een 

Amerikaans episcopaal 

geestelijke, schrijver en 

voormalig rector van de 

Trinity Church in Boston – 

in mijn jeugd tweemaal ho-

ren preken. Meteen wist ik: 

dit is de man op wie ik had 

gewacht. Vooraf wist ik 

nauwelijks iets over hem. 

Maar toen ik hem hoorde 

spreken, voelde ik de op-

wekkende kracht van zijn 

geest op de mijne inwerken, 

en als antwoord op het 

grote geloof dat hem be-

zielde, werd er in mij een 

nieuw geloof geboren. Voor 

mij behoort hij tot de aller-

grootsten in onze westerse Trinity Church Boston 
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wereld – groot door de zuivere kracht van zijn 

persoonlijkheid. En wat mij betreft is hij de 

grootste christelijke prediker die Amerika ooit 

heeft voortgebracht. 

Mijn tekst van vanmorgen is een van zijn favo-

riete Bijbelverzen: “De geest van de mens is de 

kaars van de HEER.” (Letterlijk vertaald; de 

NBV21 geeft: “Het licht van de HEER beschijnt 

de geest van de mens.”) 

Het is een opmerkelijke uitspraak, ingebed in 

dat boek vol praktische wijsheid en alledaags 

verstand: het boek Spreuken. Toch overstijgt 

deze zin het alledaagse; het is een spiritueel 

fragment van menselijke ervaring op een dieper 

niveau dan de meeste spreuken in dat boek. Als een stukje sterrenstof gevan-

gen in het barnsteen van wijsgerige uitspraken, straalt deze zin een tijdloze 

waarheid uit. Alleen een diep profetische ziel had zo’n waarheid kunnen 

ontwaren – en ze met zo’n ongekunstelde eenvoud kunnen uitspreken. 

Dit is het hart van het christelijk Platonisme. Door de eeuwen heen is deze 

tekst geliefd geweest bij een bepaald type geestelijk profeet. Clemens van 

Alexandrië en zijn grotere leerling Origenes, de mystici van de veertiende 

eeuw en de geestelijke hervormers van de zestiende, Jeremy Taylor en de 

Cambridge Platonisten, Samuel Taylor Coleridge en Thomas Traherne, John 

Greenleaf Whittier en mijn geliefde filosofiehoogleraar Pliny Earle Chase – 

zij allen waren edele vertolkers van deze diepe uitspraak. Voor Philips 

Brooks was het hèt centrale thema in zijn prediking. Nauwelijks een andere 

tekst verwoordde zo volledig in één zin de levensvisie die door al zijn pre-

ken heen klonk. 

 

ñDe geest van de mens is een kaars van Gods verlichting.ò 
 

Dat betekent: in het diepste van de mens bevindt zich iets dat door God kan 

worden ontstoken – iets dat in vlam kan worden gezet. En als we die vlam 

voeden met ons leven, kunnen we dragers worden van Gods licht: vlammen 

van Zijn leven. Als dit waar is – en ik geloof dat het waar is – dan is dit een 

van de grootste waarheden die ooit zijn uitgesproken. Ze verankert religie in 

het hart van het menselijke bestaan, precies waar ze thuishoort. Religie is 

volgens deze visie geen toevoeging aan het leven – geen externe remedie 

voor een geestelijk failliet wezen. Ze is geen vreemde gave van buitenaf, 

maar een goddelijke bron, een innerlijke mogelijkheid die ons mens-zijn 

Philips Brooks Bisschop van 
de protestantse Episcopale 

kerk in Boston  
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eigen is. Religie is niets minder dan overstromend, overvloedig leven. 

“Mijn beker vloeit over.” 

Het verlossingsproces staat dan ook niet los van het gewone leven; het is 

eerder het bereiken van ware, geestelijke gezondheid – volledig mens zijn. 

Verlossing, zoals Philips Brooks placht te verklaren, is gezondheid. Ik ci-

teer hem: “De koele, kalme kracht van het normale menselijke leven; de 

mens in staat stellen werkelijk zichzelf te zijn; uit de diepte van zijn wezen 

dat ware zelf oproepen en het vervullen met vitaliteit – dat is verlossing.” 

De taak van religie is niet die van een moeizame poging om een olifant te le-

ren vliegen. Het is eerder het ontdekken van het vermogen tot vliegen in een 

wezen dat van nature is gemaakt voor de hogere luchtlagen. 

Ergens in de preken van Philips Brooks staat een levendige beschrijving van 

het ontstaan van een waterspuit op zee. In mijn eigen woorden klinkt het on-

geveer zo: Ver weg aan de horizon ziet de zeeman soms een donkere wolk 

boven het water zweven. Plots begint het zeeoppervlak vreemd te trillen en 

te bewegen. De wolk komt naderbij, het water rijst op, en ineens verenigen 

wolk en zee zich in één ondeelbare, wervelende kracht. Ze bewegen zich 

voort in een onweerstaanbare stroom, en het is onmogelijk nog te zeggen 

waar de zee eindigt en de wolk begint. 

Zo is het met het goddelijke en het menselijke, het hogere en het lagere. Of 

denk aan het punt waar de rivier uitmondt in de oceaan: de rivier stroomt 

diep de zee in, terwijl de getijden van de oceaan ver terug de rivier opkrui-

pen. Er is geen scherpe grens, geen duidelijk onderscheid. 

Dit is een verheven vorm van christelijk humanisme – van een geheel andere 

orde dan het overheersende humanisme van onze tijd. Het menselijk leven 

laat zich op verschillende niveaus lezen: we kunnen het lezen in opwaartse 

richting, of neerwaarts. We hebben een periode doorgemaakt van streng na-

turalisme, en het daaruit voortgekomen humanisme is zonder uitzicht naar 

boven. Het kent geen Pisgah-hoogten, geen “oostelijk venster van de ziel 

met goddelijke verrassing.” (Pisgah is een berg die genoemd wordt in het 

Bijbelboek Numeri. De Pisgah wordt meestal geassocieerd wordt met de 

plaats waar Mozes uitkeek over het Beloofde Land, nadat hij zijn volk veer-

tig jaar lang door de wildernis had geleid) 

Een vriend van mij vroeg eens aan een suppoost in de metro van Philadel-

phia hoe hij op een bepaalde straat boven kon komen. Het antwoord luidde: 

“Daar kan ik u niet bij helpen, mevrouw. Ik weet niets van wat daarboven 

is!” 

Het humanisme van dit naturalistische type is gebonden aan strikte grenzen. 

Het kent niets van iets transcendent, van iets “van bovenaf”. Het kent geen 

diepe dimensies. Het evangelie wordt gezien als zelfexpressie, de waarden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Numeri
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land
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zijn tijdelijk en vergankelijk, en de hoop is gericht op de mogelijke vooruit-

gang van een zich ontwikkelende beweging – een kosmische roltrap die ons 

omhoog zal brengen, ongeacht wat we ook doen. Dit is een Victoriaans ge-

loof, dat nu moeilijk nieuw leven ingeblazen kan worden. De weg van ont-

goocheling ligt altijd dichtbij. De innerlijke bronnen van dit humanisme zijn 

te zwak om de spanningen en frustraties die ons overvallen te dragen. Het 

leven vervalt gemakkelijk tot het saaie niveau van, zoals Dean Inge het zei, 

“één lange sombere vervoeging van het werkwoord eten.” 

Het humanisme van onze tekst is van een heel andere aard. Het gelooft in de 

mens, niet omdat hij slechts een klein stukje vooruit is gesprongen ten op-

zichte van de dieren waaruit hij is voortgekomen, maar omdat er iets nieuws 

en unieks is ontstaan. Omdat de eeuwigheid in zijn hart is gevestigd, omdat 

hij een wezen is van liefde en verwondering, omdat hij in wezen zelf over-

stijgend is, eindig en tegelijkertijd oneindig. Omdat er een hiernamaals in 

hem is, omdat hij een potentieel kind van God is en een geestelijke vlam van 

het eeuwige licht kan worden, “en wat Wij zullen worden is nog niet ver-

schenen.” 

Aristoteles zei dat de ware aard van elk wezen is wat het kan worden. 

Evenzo moet het ware humanisme niet gelezen worden in termen van oor-

sprong en begin, maar eerder in termen van mogelijkheid en doel. Wij zijn 

de bouwers van het Koninkrijk van God, niet slechts zelfgenoegzame bewo-

ners van een seculiere samenleving. We moeten ons verheffen en ons niet te 

veel laten afleiden door de mensen die ons naar beneden trekken. Pompilia 

interpreteert onze tekst als ze zegt over de enige grote vriend die ze ooit in 

de wereld heeft gevonden: 

“Alleen door zulke zielen toont God voldoende van zijn licht voor men-

sen in het donker om op te staan.” 

Dit brengt ons bij wat voor Phillips Brooks altijd het hart van het christelijk 

geloof is geweest en het centrale feit in de menselijke geschiedenis: de in-

carnatie – het doorbreken van Gods leven in het leven van de mens. Hier 

wordt de eeuwigheid midden in de tijd zichtbaar. “Waar de mysterieuze 

reikwijdte van de mens het goddelijke raakt,” zei hij ooit, “dáár verschijnt 

Christus.” 

De werkelijke grond voor een echte incarnatie moet deze goddelijke capaci-

teit in de mens zijn. Er is immers geen ware incarnatie als degene door wie 

Gods natuur geopenbaard wordt, niet op wezenlijke wijze mens is. Als onze 

natuur niet van zichzelf spiritueel is, en niet verheven kan worden tot het ni-

veau waarop zij een openbaringsplek voor God kan zijn, dan hebben we 

geen echte leer van de menswording – slechts een mysterieus plan om een 

uitzichtloze impasse te doorbreken. 
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Voor Paulus, voor Clemens van Alexandrië, en voor Phillips Brooks is 

Christus – niet Adam – het hoofd van de mensheid. Christus is de nieuwe 

Adam, de nieuwe schepping, het voorbeeld en de norm van een vernieuwde 

mensheid. Hij is de volledige uitdrukking van wat de mens, in zijn geestelijk 

potentieel, in zich draagt en vermoedt. Wanneer de volle reikwijdte van 

menselijke mogelijkheid wordt gerealiseerd in één voltooid leven, dan blijkt 

dat leven een volmaakt instrument te zijn van Gods leven, liefde en karakter. 

In dat leven zien wij het licht van de kennis van Gods heerlijkheid, weer-

spiegeld in het gezicht van Jezus Christus. 

“Over de mensheid en over ieder afzonderlijk mens,” zei Brooks, “brengt Je-

zus, in steeds diepere en vollere openbaring, de zekere waarheid dat de mens 

– iedere mens – een kind van God is.” En opnieuw: “De waarheid is dat elk 

hoger leven waartoe de mens komt – en vooral het hoogste leven zoals we 

dat in Christus zien – in de ware lijn van de mensheid ligt. Er is geen ver-

plaatsing naar een vreemde sfeer. De mens is een kind van God, en het huis 

van zijn Vader wacht op hem. De hele schepping zucht en verlangt tot de 

mens voltooid is.” 

En nog eens: “De eerste waarheid is dat de mens van nature tot God behoort. 

Als dat niet waar is, is ware religie onmogelijk. Elke gewetensbeweging 

wanneer mensen falen, elke sprong van vreugde bij het zien van goedheid – 

alsof ze iets herkenden van het land waartoe ze eigenlijk behoren – elke ver-

ontwaardiging over zichzelf, hun hoogste herinneringen en hun diepste 

hoop: dit alles is instinctieve getuigenis dat ze weten dat ze Gods kinderen 

zijn.” 

Is er geen opwindender ervaring dan te ontdekken dat wij bij God horen, bij 

het leven, bij de wereld van God – en dat we op een dag zullen ontdekken 

dat wij ook bij elkaar horen? 

In Christus kunnen we dus zeggen dat we zien wat het leven, in zijn godde-

lijke volheid, werkelijk betekent. Aan de bron van ons geloof vinden we één 

Leven waarin goddelijkheid en menselijkheid samenkomen, één leven dat 

zowel Gods aard als de mogelijkheden van de mens onthult. We kunnen met 

een vroege christelijke schrijver zeggen dat de eeuwige Christus telkens op-

nieuw geboren wordt in de harten van hen die geloven. En net zo zeker kun-

nen we zeggen dat de menselijke geest telkens weer bewijst “een kaars van 

de HEER” te zijn. 

We ontdekken energieën van allerlei aard door middel van organen en in-

strumenten waarin ze tot uiting kunnen komen. De reden dat de mensheid zo 

traag was in het ontdekken van de aard van elektrische energie, is dat men 

geen adequaat instrument had om haar te laten zien. De uiting ervan was óf 

te zwak, óf te krachtig. Pas met de uitvinding van de dynamo begon men 
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haar ware aard te ontdekken – elek-

triciteit kon zich manifesteren. De 

dynamo schept geen elektriciteit; hij 

maakt haar zichtbaar. 

Er is niet meer mysterie rond spiritu-

ele energie dan rond elektrische 

energie. In beide gevallen gaat het 

om feitelijkheid, manifestatie, ont-

dekking. De menselijke geest die 

wordt opgetild tot het hoogtepunt 

van zijn goddelijke mogelijkheden, 

wordt één van Gods lichtende mani-

festatiepunten. 

Elizabeth Stuart Phelps schreef vele 

jaren geleden een beroemd verhaal 

getiteld “A Singular Life.” (Ver-

taald: “Een Bijzonder Leven”). De 

held van het verhaal was een sprankelend leven – iemand die verborgen in-

nerlijke kracht en zichtbare verandering bracht overal waar hij werkte om te-

gemoet te komen aan de behoeften van de samenleving in zijn vissersdorp 

aan de kust van Massachusetts. Uiteindelijk gaf hij zijn leven aan de taak 

waarvoor hij zich geroepen wist. Mijn enige kritiek op het boek is de titel. Ik 

houd vol dat zulke verlichte levens, die anderen aansteken en het geestelijke 

peil van hun omgeving verhogen, niet vreemd of “bijzonder” zijn. 

Zíj zijn juist normaal – zij zijn mensen die tot volle geestelijke gezondheid 

gekomen zijn: het overvloedige leven. 

“Ik geef toe,” zei Phillips Brooks vaak, “dat dit een dambordwereld is, met 

zwarte en witte vakken. De echte vraag is: staan de witte vakken op een 

zwarte achtergrond, of de zwarte op een witte?” En dan zei hij: “Ik geloof 

dat de zwarte vakken op een witte achtergrond staan.” 

Ik weet net zo goed als ieder ander dat menselijke vooruitgang niet vanzelf 

spreekt, dat er geen roltrap bestaat die mannen en vrouwen naar hogere spi-

rituele niveaus brengt. En toch koester ik een nederig maar werkzaam geloof 

dat “de mens nog in wording is,” en dat op een dag de zonen van God zich 

bij het koor zullen voegen: 

 

“Halleluja voor de Maker, 
 
Het is volbracht – de mens is gemaakt.”  
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Noodhulp in Gaza  

Er is nu officieel hongersnood uitgeroepen in 

Gaza. Het geweld op de Westelijke Jor-

daanoever, inclusief Jeruzalem, is drastisch 

toegenomen. Bovendien heeft de Israëlische regering een militaire overname 

van Gaza-Stad ingezet, waarbij tientallen Palestijnen om het leven zijn geko-

men en duizenden an-

deren opnieuw ge-

dwongen zijn ont-

heemd.  

Onze medewerkers 

ter plaatse behoren tot 

degenen die bombar-

dementen, herhaalde-

lijke ontheemding en 

honger hebben over-

leefd. Ondanks deze 

aanvallen zijn ze hun 

gemeenschappen blij-

ven dienen. Hun in-

spanningen zijn mo-

gelijk dankzij zorgzame mensen zoals jij. We blijven dankbaar voor jouw 

donaties, steun, solidariteit en gebeden.  

 

Alleen al in de afgelopen maand heeft het AFSC-team in Gaza, in samen-

werking met lokale partners en vrijwilligers, het volgende verzorgd:  

¶ Warme maaltijden voor 40.315 mensen. De maaltijden zijn uitgedeeld via 

gemeenschapskeukens, straathulp en opvangcentra van de VN-hulporga-

nisatie. Verse groenten van door ons ondersteunde lokale boeren, maak-

ten maaltijden voedzamer en hielpen ons om meer gezinnen te voeden.  

¶ 456.000 liter water – goed voor de dagelijkse behoeften van 43.000 men-

sen in gebieden waar watersystemen zijn verwoest.  

¶ 115 hygiënepakketten voor senioren die geen toegang hebben tot basis-

voorzieningen voor sanitaire voorzieningen.  

¶ Recreatieve activiteiten voor 200 kinderen en verzorgers – zorgen voor 

een moment van normaliteit te midden van de aanhoudende crisis.  

In de komende weken zal het team van AFSC alles in het werk blijven stel-

len om levens te redden te midden van het escalerende geweld. We werken 

samen met partners om de hulpoperaties voort te zetten ondanks de vele 

Gebombardeerde flat in Gaza-stad, foto AFSC 

https://click.everyaction.com/k/115527148/570614702/1869945215?ms=EMA25EM0919GR&&nvep=ew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9BRlNDL0FGU0MvMS81NzE0OCIsDQogICJEaXN0cmlidXRpb25VbmlxdWVJZCI6ICI2OWJmOWIwNC02YTk1LWYwMTEtYjQ4NC02MDQ1YmRlYjc0MTMiLA0KICAiRW1haWxBZGRyZXNzIjogInN5dHNlQHNlbm10amFsbGluZ2lpLm5sIg0KfQ%3D%3D&hmac=LmtXKcmY6JAlWl9peUbrkFHIVrMIKU8CGcsBthSI4y8=&emci=79645f8d-de93-f011-b484-6045bdeb7413&emdi=69bf9b04-6a95-f011-b484-6045bdeb7413&ceid=1876189
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uitdagingen. De humanitaire toegang blijft ernstig beperkt en de voorraden 

zijn kritiek schaars. We weten dat de humanitaire situatie zal blijven ver-

slechteren. Maar we zijn vastbesloten om te helpen.  

Als Quaker-organisatie verzet AFSC zich tegen geweld in al zijn vormen. 

We werken aan een wereld waarin iedereen in veiligheid en vrede kan leven 

en alles heeft wat hij 

of zij nodig heeft om 

te floreren. Die visie 

dwingt ons om nu ac-

tie te ondernemen.  

Palestijnen in Gaza 

kunnen niet wachten. 

Vandaag is elke stem 

dringend nodig om te 

pleiten voor een 

staakt-het-vuren en 

onbelemmerde huma-

nitaire toegang tot 

Gaza. Stuur samen 

met ons een bericht 

naar het Congres https://afsc.org/action/tell-congress-demand-lifesaving-aid-

gaza?ms=web25TA 
 

Neem deel aan ons actie-uur elke vrijdag om meer te weten te komen over 

hoe je je kunt inzetten: https://afsc.org/events/action-hour-palestine 

 

 

Meeting for 

Worship on-

line met aan-

dacht voor 

Vrede in Pa-

lestina en Is-

raël 

Elke Donder-

dag 17:30 ET 

is 23.30 Ne-

derlandse tijd  

https://afsc.org/action/tell-congress-demand-lifesaving-aid-gaza?ms=web25TA
https://afsc.org/action/tell-congress-demand-lifesaving-aid-gaza?ms=web25TA
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Stop Fuelling War 

Door Corien van Dorp 

 
In Parijs vindt eens in de twee jaar Eu-

rosatory plaats, de grootste internatio-

nale wapenbeurs. Quakers waaronder 

ook Nederlandse Vrienden, nemen al 

vanaf het begin deel aan protest hierte-

gen. Omdat Vrienden de urgentie voel-

den naast protest tegen- met degelijke 

argumenten hieraan deel te nemen, is in 

2017 Stop Fuelling War opgericht.  

Om rechtmatig te kunnen protesteren in 

Frankrijk is de organisatie ook daar gevestigd. Met een startkapitaal, vrijwil-

ligers en parttime werknemers is research opgestart en een website gemaakt. 

Daar de middelen beperkt zijn wordt nu voornamelijk met vrijwilligers ge-

werkt. Doelstelling is om in Frankrijk, maar ook daarbuiten, bewustwording 

van de nega-

tieve impact 

van wapenhan-

del te stimule-

ren en om te 

pleiten voor een 

wereld waarin 

conflicten met 

vreedzame mid-

delen worden 

opgelost, in 

plaats van door 

middel van mi-

litaire interven-

ties.  

 

SFW is bij protesten van Eurosatory in 2018 en 2022 in gesprek gegaan met 

deelnemers aan de wapenbeurs met onderbouwing. In 2020 was de beurs af-

gelast wegens covid, In 2024 is SFW in actie gekomen tegen deelname van 

Israël op basis van wettelijke afspraken en is eerder in het gelijk gesteld. 

Hoewel Israël uiteindelijk toch bedong een stand op de wapenbeurs te heb-

ben, is deze tijdens de wapenbeurs min of meer geboycot. SFW heeft een 
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relatie met diverse vredesbewegingen zoals World Beyond War, War Resis-

ters International, Church and Peace en Institute for Peace. Op de SFW-web-

site zijn vele blogs, activiteiten en publicaties te lezen. Het is zeer stimule-

rend om dat te doen!  

 

Een artikel dat voor mij heel leerzaam is, gaat over de diverse overtuigingen 

waaronder 19 claims, waarom militaire interventie bij verdediging noodza-

kelijk zou zijn, met daarop een onderbouwd reactie, wat zo’n overtuiging 

dan een nieuw perspectief biedt. De blog met Jeffrey Sachs over de spannin-

gen die als resultaat de Russische invasie in de Oekraïne hadden is voor mij 

een van de vele voorbeelden die maken dat je oorlog en vrede in een breder 

kader kan plaatsen.  

 

SFW werkt Inclusieve Veiligheid nu uit voor Frankrijk volgens de vijf pila-

ren voor menselijke veiligheid naar Duits voorbeeld;  

¶ -juiste buitenlandse betrekkingen,  

¶ -duurzame ontwikkeling bij de buren van de EU,  

¶ -architectuur voor internationale veiligheid,  

¶ -veerkrachtige democratie,  

¶ -conversie van het militair industrieel complex.  

Inclusieve veiligheid wordt nu in diverse Europese landen en ook in Afrika 

uitgewerkt. 

 

Dit werk is in mijn ogen altijd belangrijk, maar nu de geopolitieke spannin-

gen zo hoog oplopen essentieel. Met weinig middelen weet SFW haar bood-

schap uit te dragen en is op internet goed zichtbaar. Mede dankzij het vrij-

willigerswerk van Nederlandse Vrienden en ook financiële ondersteuning 

vanuit ons Hulpfonds kan SFW dit werk doen, we rekenen dit jaar dan ook 

wederom op een ruimhartige ondersteuning.  

Jeffrey Sachs is een Amerikaanse (ontwikkelings)eco-

noom en hoogleraar en directeur van het Earth Insti-

tute bij de Columbia-universiteit. Sachs adviseerde 

verschillende regeringen bij de overgang van com-

munisme naar kapitalisme, onder meer door middel 

van schoktherapie. Van 2002 tot 2006 was hij speci-

aal adviseur van Secretaris-Generaal van de 

Verenigde Naties en nadien tot 2016 van Annans op-

volger bij de VN, Ban Ki-moon (Wikipedia). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Secretaris-generaal_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeffrey_D._Sachs_-_World_Economic_Forum_on_East_Asia_2011.jpg
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De Palestijnse Quakerschool  

die 150 jaar oorlog en bezet-

ting overleefde 
 

Ramallah Friends School werd in 

1869 opgericht door twee vrienden uit 

New England, toen Palestina nog on-

der het Ottomaanse Rijk viel, en 

groeide uiteindelijk uit tot twee cam-

pussen in de naburige steden Ramal-

lah en Al-Bireh. QuakerSpeak voerde 

onlangs Zoom-interviews uit met Ra-

nia Maayeh, het schoolhoofd, en 

Omar Tesdell, de griffier van de raad van bestuur. 

De school heeft decennialang gewelddadige gebeurtenissen tijdens de Isra-

elische bezetting van de Westelijke Jordaanoever overleefd en is soms zelfs 

doelwit geweest van aanvallen, maar blijft bloeien. "Wanneer de hoop verlo-

ren lijkt," zegt Omar, "proberen we een toevluchtsoord te bieden waar men-

sen zich welkom en vrij kunnen voelen, terwijl ze buiten de muren absoluut 

niet vrij zijn."  

Wat volgt is een transcript van de Quaker Speak video over de Quaker-

school.  

Rania: Mijn naam is Rania Maayeh. 

Omar: Mijn naam is Omar Tesdell. Ik ben de schrijver van de raad van 

Omar Tesdell Rania Maayeh 
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toezicht van de Ramallah Friends. 

Rania: En ik ben het hoofd van de Ramallah Friends School. 

Omar: Ik woon de Ramallah Friends bijeenkomst bij in Ramallah, Palestina. 

Rania: Ik woon de Ramallah Friends bijeenkomst hier in Ramallah bij. 

Om te beginnen met de Ramallah Friends School als onderdeel van de ge-

schiedenis van Ramallah in het bijzonder, en de geschiedenis van Palestina. 

De Ramallah Friends School werd in 1869 opgericht door Eli en Sybil Jo-

nes, de twee Quakers uit Maine, New England. Destijds. Toen ze in Ramal-

lah aankwamen, was er geen school voor meisjes. Ramallah was een klein 

christelijk dorp met 3000 inwoners. 

Omar: Eli en Sybil Jones zamelden na hun pelgrimstocht geld in en keerden 

prompt terug naar Palestina, naar Ramallah, waar ze het land kochten en een 

school voor meisjes stichtten. Er werd land gekocht in de stad El-Bireh, 

waar de school voor jongens werd gevestigd. In de afgelopen, denk ik, 30 

jaar waren de twee scholen gemengd. De campussen zijn prachtige stenen 

bouwwerken uit de 19e eeuw. De stad is rondom de campussen gegroeid. En 

dus zijn het echte toevluchtsoorden van bomen, frisse lucht en groen. 

Rania: De school heeft twee wereldoorlogen en machtsoverdrachten door-

staan, van de Ottomaanse overheersing naar het Britse bestuur, naar het Jor-

daanse bestuur en naar de Israëlische bezetting. 

Omar: De school is aangevallen en getroffen. Rania 

Palestina worstelt nog steeds met complexe politieke realiteiten, voortdu-

rende uitdagingen, de oorlog in Gaza en de escalatie van geweld op de Wes-

telijke Jordaanoever. We worden bezet en terwijl we dit alles blijven door-

staan, dient de erfenis van onze scholen als herinnering aan de blijvende 

kracht en onwrikbare toewijding van Palestijnen aan onderwijs en gemeen-

schap, die ons al die jaren hebben gesteund. 

Omar: Wanneer de hoop verloren lijkt, proberen we een toevluchtsoord te 

bieden waar mensen zich welkom kunnen voelen, waar mensen zich, voor 

zover mogelijk, vrij kunnen voelen, terwijl ze buiten de muren absoluut niet 

vrij zijn. 

Rania: Het is een plek voor hoop, waar Palestijnen onderwijs zien als een 

middel tot veerkracht en verzet. Binnen ons quakergeloof en onze quaker-

praktijk hier op de Friends school hebben we een zeer open en geïntegreerd 

begrip van ons geloof ten opzichte van mensen van andere christelijke deno-

minaties en van onze moslimvrienden en -buren. Omar 

Het quakerisme wordt dan een soort kanaal waardoor mensen toegang kun-

nen krijgen tot en tot nieuwe inzichten in hun eigen geloof kunnen komen 

zonder enige verwachting. 

Rania: Deze Quakerwaarden, het zijn universele waarden waarin ze als 
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Palestijnen en niet-quakers geloven, omdat ze in elke religie voorkomen. 

Maar wanneer we ze benadrukken en ze integreren in ons curriculum, onder-

scheidt de Ramallah Friends School zich, omdat het een op waarden geba-

seerd onderwijs is. 

Omar: Ik denk dat vrienden geroepen zijn om in de voetsporen van Jezus te 

treden. En Jezus stond achter mensen die in hun samenleving werden gemar-

ginaliseerd. Dat gebeurde hier, in het land waar ik nu ben. Hij streefde er-

naar om op een zeer, zeer, zeer krachtige manier gerechtigheid te brengen. 

Dat betekende niet om zich te wenden tot militarisme, nationalisme of impe-

rialisme, maar om zijn leven in solidariteit te leven en die solidariteit tot het 

uiterste te leven. Ik denk dat dat voorbeeld generaties lang vrienden inspi-

reert, terwijl ze hun eigen leven op het spel zetten om mensen over de hele 

wereld bij te staan.  

Rania: Quakerisme bevordert een sterk gevoel van empathie en mededogen 

tegenover anderen. Quakers geloven in de inherente waarde, goedheid en 

waardigheid van ieder mens. En dit is de drijfveer van Quakers om op te ko-

men voor de rechten en het welzijn van alle individuen, voor rechtvaardig-

heid en gelijkheid. Vooral voor degenen die gemarginaliseerd en onderdrukt 

worden. 

Omar: Ik denk dat Vrienden bijzonder goed in staat zijn om op te roepen tot 

de vrijheid van Palestijnen, en van alle mensen wereldwijd die verlangen 

naar dingen die we allemaal willen voor onszelf, onze families en onze dier-

baren. Een waardig leven, waardig werk, vrijheid. 

Rania: Spiritualiteit geeft quakeractivisten hun veerkracht en doorzettings-

vermogen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Omdat we de kracht en de 

leiding vinden om inspanningen voor sociale verandering vol te houden. 

Omar: Het is een grappige opdracht om te proberen 20 jaar vooruit te den-

ken als je niet weet wat er de komende 20 minuten gaat gebeuren. We bewe-

gen constant heen en weer tussen gewoon heel, heel diep in het moment le-

ven, wat in zekere zin iemands geloof echt kan verdiepen, omdat het vereist 

dat we contact maken met die gemeenschap van ouders van studenten, 

alumni, docenten en medewerkers. Omdat je in dit soort stressvolle situaties 

leeft, is gemeenschap de manier om erdoorheen te komen. Er is geen andere 

manier om de school te laten floreren zonder gemeenschap. Dat stelt ons in 

staat om betere quakers te zijn. Het stelt ons in staat om betere christenen te 

zijn. Het geeft ons de mogelijkheid om ons geloof te beleven en te getuigen. 

Omdat we dat zijn, werken we vanuit onze gemeenschap en vanuit onze ge-

meenschap. 

Rania: Ik werd ook geraakt door de Quaker-leraren en het Quaker-personeel 

dat hier was toen ik op school studeerde. Zij leefden die waarden na. Het 
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aantal Quaker-vrijwilligers en het aantal vrijwilligers is in de loop der jaren 

afgenomen. Dit heeft te maken met de politieke situatie, de complexe situa-

tie die de bewegingsvrijheid belemmert en de visumvereisten. Quaker-vrij-

willigers kunnen spirituele begeleiding bieden, mentorschap, of ze kunnen 

leerlingen en personeel ondersteunen en hen helpen bij het verkennen, be-

vragen en hun persoonlijke groei. Het draagt bij aan de diversiteit van onze 

schoolgemeenschap. 

Omar: We kunnen vrijwilligers op school ontvangen. We hebben nu een 

vriend die op kamers woont en die we op de campus kunnen ontvangen in 

een appartement. Het is een kans om in contact te komen met Palestijnse 

leerlingen op een Palestijnse school en de hobbelige weg te bewandelen die 

het betekent om les te geven op een school en te dienen op een school die 

onder bezetting probeert te opereren. Rania 

Iedereen die op de school werkt, zet zich in voor het welzijn van de kin-

deren. De school heeft de transformerende kracht om Palestijnen te onder-

wijzen in de richting van een positiever en democratischer Palestina. We 

zijn dankbaar voor alle Palestijnse medewerkers en voor alle vrienden die de 

school blijven steunen. Of ze nu vrienden van de school zijn, afgestudeerden 

van de school, Quakers uit de VS of van over de hele wereld. We zijn erg 

dankbaar. We hebben vrijwilligers nodig en we hebben de steun nodig om 

deze school op een veel langere termijn draaiende te houden. Ik bedoel, het 

bestaat al meer dan 155 jaar en we hopen dat het nog honderden jaren zal 

duren. 
 

Discussievraag: 

• Wat is de geschiedenis van Ramallah Friends School? 

• Hoe kan de school blijven bloeien? 

  

Ramallah 
Friends 

schoolkin-
deren (la-

gere school) 
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Vrienden in het hele land 

Lokale/regio Quaker bijeenkomsten:  

Quaker Secretariaat: Religieus Genootschap der 

Vrienden (Quakers).  

 (Marlies Tjallingii) e-mail: secretariaat@quakers.nu. Website: quakers.nu 

Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering: Jethro Zevenbergen, penningmees-

ter@quakers.nu. Bankrek. NL 65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers. 

Quaker Bibliotheek: Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam, open op afspraak 'Bibliothecaris: 

Marianne IJspeert, tel. 020-6125703 (06-12730475). 

Quaker Literatuur: e-mail: literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL 65 TRIO 0212 3772 64 

t.n.v. Quakers, m.v.v. Quaker Literatuur. 

Amsterdamse Maandvergadering: Schrijver: Marianne IJspeert, W. de Zwijgerlaan 21-lll, 

1056 JD Amsterdam tel. 020-6125703, e-mail: mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL 81 INGB 

0004 9200 51 t.n.v. A’damse MV Quakers. 

Driebergen groep: Quakers Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen- Rij-

senburg, contact: driebergen@quakers.nu. 

Haagse Maandvergadering: Schrijver: Erik Dries, Parkstraat 32. 2514 JK Den Haag 060-

17476538, Bankrek.: NL 54 TRIO 0320 1956 78. t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers. 

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Els Ramaker, Prinses Ma-

rijkelaan 31, 4002 AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350, e-mail: els@ramaker.me, Bankrek.: 

NL 67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers. 

Deventergroep: Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366,  

Email: friedaoudakker@gmail.com. 
Noord Oost Nederlandse Maandvergadering: inlichtingen assistent schrijver Marijse New-

nham, email:maryse123@btinternet.com, tel: 06-15265400.  

Bankrek.: NL 07 TRIO 0320 1956 51 t.n.v. Quakers NON MV. 

Quaker Hulpfonds: Schrijver: Corien van Dorp. Bankrek: NL 94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v.  

Quaker Hulpfonds, Quakers. Email: hulpfonds@quakers.nu. 

Vrienden voor Brussel (VVQREA): Schrijver: Corien van Dorp, tel: 070-3867309. E-mail: 

vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL 93 TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad. 

Vriendenkring: Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Neder- 

land en €75,- voor Buitenland (ook Europa). NL 65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met ver-

melding van 'Abonnement Vriendenkring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com  

Je bent van harte welkom! 

Van leden wordt verwacht dat ze financieel bijdragen 

aan (zie bankrekeningen hieronder): 
1. De landelijke (jaarvergadering) Quakers 

2. De lokale/regiogroep (maandvergadering) 

3. Abonnement op de Vriendenkring 

Iedereen kan ook bijdragen aan het Quakerhulpfonds 

voor giften voor Quakerprojecten (al of niet vermel-

den welke) 

mailto:literatuur@Quakers.nu.
mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:Quakers@marielke.nl
mailto:Els@ramaker.me
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:maryse123@btinternet.com
mailto:vvqrea@gmail.com
mailto:vriendenkringredactie@gmail.com
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Waar zijn Quakerbijeenkomsten? 

In Nederland en België 
 

 
 

Amsterdam Iedere zondag 10.30 Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020- 
6125703 email: mijquak.1@online.nl 

Antwerpen Geen vaste tijdstippen Info: Jan Peeters, tel.: 0032.15.24 75 10 
email: boekrijk@hotmail.com 

Bennekom MiZuNe 2e en 4e zondag 

vd maand, 10.30 neem 

contact op met Els Ra- 
maker 

Nieuw: Mooi Leven Huis Langhoven 4, 

6721 SR Bennekom. els@ramaker.me. 

De 2e zondag: een gesprek vanuit de 

stilte en wijdingssamenkomst tot 11.30. 

Brussel Iedere zondag 11.00 
https://quakers-belux.org 

Quaker House, Square Ambiorix 50, 

1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35 

Den Haag Iedere zondag 10.30  
Info: tel. 06 1747 6538 

Parkstraat 32 te 2514 JK Den Haag 
Kinderen zijn altijd welkom.  

Email: haagsevrienden@quakers.nu. 

Driebergen Iedere 1e zondag v.d. 

maand 10.30. 

Onze kinderen verheugen zich op gezel- 
schap! Voor informatie: 0648255846 of 

per mail: driebergen@quakers.nu 

Deventer Iedere 3e zondag vd mnd. 

Om 10.30 

Gespreksavond: 1e dinsdag 

vd maand 15.00. 

Meester Geertshuis, Assenstraat 20,  

Meld je aan en info bij: 

friedaoudakker@gmail.com of  

tel. 0644794366,  

Gent 2
e maandag 20.00 (alleen 

online) en 4e zondag 

10.30. (life in Gent en on-

line)  

In Buurthuis Het Hoeveke  

Patijntjestrt. 62. Gent.  
quakersgent@aol.com 
Zie: www.facebook.com/QuakersGent 

Groningen 2e en 4e zondag 10.30 in  

De Poort, Moesstraat 20, 

9717 JW Groningen, 

Kinderen welkom! Graag tevoren door-

geven aan: Marijse Newnham,  

email: maryse123@btinternet.com,  

tel. 06-15265400. 

Zwolle 2e wo van de maand  

(8 okt.) 17.30-19.00. 

Stil-Snap Hap, aanmelden bij marliestjal-

lingii@home.nl. of 06-23869715 

Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomst. Dit is link ernaartoe: 

https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjR-

sYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success 

‘Quakers en ik’ do 16 okt. online 20.00-21.00.  
Opgeven bij marliestjallingii@gmail.com  

mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:boekrijk@hotmail.com
mailto:els@ramaker.me
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:quakersgent@aol.com
mailto:maryse123@btinternet.com
mailto:marliestjallingii@home.nl
mailto:marliestjallingii@home.nl
https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjRsYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success
https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjRsYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success
mailto:marliestjallingii@gmail.
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Foto’s van de 

grensbijeen-

komst in Lille 

 

  

Een tekst op één van de bomen bij het 
klooster: Wat zie je? Een zwarte vlek of 

een wit gedeelte? 

Ochtend bewegen met Susanne Odeh. 
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Quakers in Gaza 

 Children line up with pots to receive a hot meal.

De Amerikaanse Quaker Hulporganisatie (AFSC) in Gaza heeft vorige maand een 
warme maaltijd aan kinderen geserveerd.  

AFSC organiseert demonstraties voor een staakt het vuren en het stoppen van 
militaire hulp aan Israël. 

https://click.everyaction.com/k/115566158/570767593/-990099893?utm_source=weekendreading0920&utm_medium=email&ms=EMA25WR0920&nvep=ew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9BRlNDL0FGU0MvMS81NzE0OCIsDQogICJEaXN0cmlidXRpb25VbmlxdWVJZCI6ICI5NmYzNWE4NS0xZDk2LWYwMTEtYjQ4NC02MDQ1YmRlYjc0MTMiLA0KICAiRW1haWxBZGRyZXNzIjogInN5dHNldGphbGxpbmdpaUB6aWdnby5ubCINCn0%3D&hmac=0ZJQPGRD4ibcL1isAwtMYq-DLIh_odLD3pTI813yY3w=&emci=d7336e01-7495-f011-b484-6045bdeb7413&emdi=96f35a85-1d96-f011-b484-6045bdeb7413&ceid=1085178

