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Paardenbloem als inspiratiebron. 

Van bloem naar zaad, Foto’s van de redactie  
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Redactioneel.  

Er komt een strenger asielbeleid maar gelukkig geen strafbaar stellen van 

geen papieren hebben. Dit maakt me aan de ene kant verdrietig en aan de an-

dere kant geeft het mij toch weer een sprankje hoop. De oorlog in de golfre-

gio snijdt door me heen. Het denken en handelen gebaseerd op haat en 

wraak heeft de boventoon. Dat geeft me heel sterke de behoefte aan inner-

lijke kracht, aan diepgang, aan dat van God in mij.  

Maar als ik buiten naar de IJssel wandel zie ik een pracht van bonte paarden-

bloemen, kleuren boterbloemen, madelieven, pinksterbloemen, ooievaars-

bekken, zilverschoon, veldbies, vossenstaart en het frisse groen van het net 

uit de grond komend riet. Wat een wonder elke bloem, elke blaadje, elke 

plant. En dan de vogelgeluiden, prachtige liedjes van fitis, zwartkop, cetti’s 

zanger en merel ook de krachtige roep van de tjiftjaf, kool- en pimpelmees. 

Het ontroert me diep te midden van deze mooie natuur te lopen.  

Dat geeft me wel een worsteling zeker bij de beelden van wapentuig voor 

Oekraïne. Natuurlijk wil ik heel graag dat zij veilig zijn! Maar die diepe 

stem dat geweld geen vrede geeft, wil ik toch zeker wel ruimte geven. In 

deze Vriendenkring en in die van de vorige maand stond een artikel over 

Yurii Sheliazhenko. Mooi om te zien dat hij, ondanks zijn marteling en ar-

restatie gedurende enkele dagen, weer creatief aan het werk is.  

Ik hoop dat deze Vriendenkring je kan inspireren om je in te zetten, ook in 

kleine kring, voor de echte wereldvrede. De grote uitdagingen van deze tijd 

zijn: oorlog in Oekraïne, de Golfregio, in Libanon, Israël en Palestina, en 

veel gewapende conflicten in Afrika. Het aantal oorlogen is sinds 1945 nog 

nooit zo hoog geweest! We moeten echt heel anders met tegenstellingen en 

conflicten omgaan, is mijn diepe overtuiging. De quote van het eerste artikel 

in deze Vriendenkring is: ‘Er is maar één land: de aarde; Er is maar één 

volk: de mensheid; Er is maar één geloof: de liefde’ spreekt mij heel erg 

aan. Het stimuleert mij ook om mijn kleine bijdragen aan vrede in mijn huis, 

straat, woonplaats te leveren. Het is zo belangrijk om hoop te houden, ook al 

zijn onze verwachtingen nog zo negatief.  

In de Quaker meeting van afgelopen zondag kon ik toch wel de neiging om 

op een gewelddage manier van voor vrede te vechten, loslaten en inspiratie 

voelen om me te blijven inzetten voor geweldloze vrede.  

Als je nog verder in de waterbron kunt kijken, zoals in het artikel ‘Stil zijn’ 

kun je de bron van je eigen wezen ervaren. Zo kunnen we ook in de Quaker 

wijdingsamenkomsten de diepte ervaren. 

Ik hoop dat je als lezer in de artikelen in deze Vriendenkring inspiratie vindt 

om je in te zetten voor de vrede, ook als die anders is dan mijn overtuiging! 

Sytse Tjallingii (redactie)  
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Thuiskomen 

Door Vincent Duindam, ingezonden door Els Ramaker 

 

Er is maar één land: de aarde. 

Er is maar één volk: de mensheid. 

Er is maar één geloof: de liefde. 
 

Dit is een uitspraak van Floor Wibaut (1859 – 1936). Na de crematie in 1936 

van hem werd op de duintop in Westerveld - waar de urn was bijgezet - een 

steen geplaatst met deze tekst. Niet alleen als wethouder handelde hij uit 

deze levensovertuiging, ook als privépersoon. Menigmaal trok Wibaut zijn 

goedgevulde beurs om met name kunstenaars in moeilijkheden financieel te 

helpen.  

Je zou kunnen vermoeden dat dit citaat van een religieuze denker is, maar 

nee, Wibaut was ondernemer en wethouder in Amsterdam. 

In deze drie regels vinden we de oplossing voor de grootste crises van onze 

tijd: de stroom vluchtelingen, de bedreigde leefbaarheid van de aarde. En 

nog recenter: de antidemocratische tendensen. 

Als deze, utopisch klinkende, regels bewaarheid worden, is er een ‘Nieuwe 

Aarde’ geboren. Dan zijn er geen ontheemden meer, is niemand meer een 

vreemdeling. En zijn we allemaal thuisgekomen. 

Dit is voor ons een richtingaanwijzer. Het lijkt ver weg, haast onhaalbaar. 

Maar stapje voor stapje kunnen we dit ideaal dichterbij brengen. Alles wat 

we denken en doen (en laten) heeft een effect. Laten we zorgen dat we de 

goede kant opgaan.  
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Stil zijn 

Bron (gewijzigd door de redactie): Happinez kalender dinsdag 21 april 2026 

 

Stil zijn, mediteren, is een goede manier om jezelf beter te leren kennen. Zo 

weet je wie je eigenlijk in diepste wezen bent en hoe je kunt besluiten welke 

keuzes je kunt maken in overeenstemming met je diepste wezen. 

 

‘Een monnik kreeg bezoek. Nieuwsgierig vroegen de bezoekers 

wat voor zin het heeft om stil te zijn, te mediteren. Hij vroeg deze 

mensen mee te gaan naar de bron, waar hij altijd water haalde. 

Nadat de monnik water voor zichzelf uit de bron had gehaald, 

vroeg hij: ‘Wat kunnen jullie in de bron zien?’ 

‘Helemaal niets’, was hun antwoord, het water was nog in bewe-

ging’. 

Ze bleven in stilte rondom de bron staan en wachten enkele minu-

ten. Toen herhaalde de monnik zijn vraag. Hun antwoord was: 

‘Nu zien we onszelf weerspiegeld in het water van de bron.’ 

‘Inderdaad’, zei de monnik. ‘Dat is de kracht van stilte en medita-

tie. Het water is tot rust gekomen. Maar blijf nog even.’ 

Weer wat later vroeg hij hun weer op nieuw te kijken in de bron. 

‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron.’ 

‘Juist’, beaamde de monnik. ‘Als je maar lang genoeg wacht en 

opgaat in de stilte, kun je de grond van je wezen aanschouwen en 

een juist oordeel over jezelf ontwikkelen.’ 
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Letting go!  

Steps in the spiritual life.  
Pendle Hill Pamphlet 498. Door Jennifer Kavanagh. Door Joke Hofman 

Gedachten van en over….. 

Ja, loslaten…. Eén van de moeilijkste dingen die er zijn. 

 

Twee voorbeelden uit mijn eigen leven: Toen de jongste ook naar school 

ging, zat ik in mijn huiskamer te huilen en dacht: wat vliegt de tijd voor-

bij…70+: Je krijgt steeds meer fysieke problemen, je kunt niet meer wat 

eerst wel lukte, je hebt hulp nodig… 

Maar met zo’n ondertitel zal Jennifer wel wat anders bedoelen… 
 

Ze schrijft: “Ik mocht 3 maanden op Pendle Hill verblijven. Het was herfst. 

De bomen lieten hun bladeren vallen. Wat een mooi voorbeeld van loslaten! 

En dan vertelt ze het bekende verhaal over William Penn, toen hij aan Ge-

orge Fox vroeg of hij een zwaard mocht dragen, als antwoord kreeg: “Draag 

het zolang je kunt.” Ja, zegt de schrijfster: Dat is een goede regel om naar te 

leven: eet vlees, vlieg naar verre oorden, drink alcohol…zo lang je dat kunt, 

tot het ongemak, het onbehaaglijke gevoel, je te groot wordt. Ik denk dat 

loslaten de kern van het spirituele leven is.” 
 

Dan noemt ze een aantal oorzaken waarom ons dat loslaten niet lukt… 

Te veel afleiding, zowel materieel, geluid, media, onze volle agenda, als het 

vastzitten aan onze gewoonten. 
 

Dan komt een hoofdstuk dat heet: Easing God Out (EGO) 

Wat zorgt ervoor dat we God niet horen? 

We leven in de toekomst, met verwachtingen of zorgen. 

Ons ego vindt dat we gelijk hebben, of we willen succesvol zijn, of dat ie-

dereen ons aardig vindt… 

Een kritische, oordelende houding. 

Of verlegenheid, twijfel aan jezelf. 

Vooroordelen over alles en iedereen. Dat verdwijnt pas als je de moeite 

neemt iemand of een situatie beter te leren kennen. Ze vertelt dat pas toen ze 

zich realiseerde: de ander bestaat niet, er is geen wij en zij, wij zijn allen 

één, die vooroordelen ophielden. 

We willen altijd alles onder controle houden. Zelfs veel gebeden vragen om 

een bepaalde oplossing. Hoe kunnen wij weten wat de beste oplossing is?  

Laat los! 



9  

Dan het hoofdstuk Acceptatie. 

“Eén van mijn slechte gewoontes is 

klagen….Over mensen die hun troep 

op straat gooien, door het rode licht 

rijden, er zijn nog zoveel wachten-

den voor u als je de dokter wil bel-

len… Klagen komt door een gebrek 

aan acceptatie. Ik neem me vaak 

voor om een dag niet te klagen, 

maar het lukt meestal niet…  

Acceptatie van het lijden is waar het om draait in het Boeddhisme. Weten 

dat blijdschap en lijden naast elkaar bestaan, betekent helaas niet dat we be-

grijpen waarom dat zo is.”  
 

Hoe doen we dat, los laten? 

Het is normaal dat we gevoelens van vreugde, verdriet, boosheid, enz. voe-

len. Maar het is pas een probleem als we ons vastklemmen aan die emoties. 

Open je voor de Geest. Ze vertelt dan over Karen Armstrong, die een tijd 

novice is geweest in een klooster. Om gehoorzaamheid te leren, moest ze 

met een nagelborsteltje de trappen schoonmaken. Karen schrijft dan: “Moest 

ik werkelijk geloven dat de Oneindige daarmee gediend kon worden?”  

Isaac Pennington schreef: “Laat je eigen wil los, laat los je behoefte aan al-

les onder controle te willen hebben, alles te willen weten.” Dat betekent ab-

soluut niet dat we passief moeten zijn. “God heeft geen andere handen dan 

die van ons.” 
 

De laatste bladzijde: “Ik ben tot de conclusie gekomen, dat het niet gaat om 

de besluiten die ik neem, maar om het “Wait in the Lord”, het wachten op 

helderheid. Wat de Liefde van ons vraagt, is vaak heel anders dan we den-

ken. Hoe meer wij kunnen werken naar liefde en vrede in onszelf, hoe groter 

de kans dat het antwoord vergeving, vertrouwen en mildheid zal zijn. 

 

Dus waarom loslaten? “to enable grace.” Om ruimte te maken voor de stille 

kleine stem, om  de mens  te zijn, zoals we bedoeld zijn en te ademen in de 

vrede van de Ene.”  

Easing God Out: God minder serieus maken 

Samenvatting: Deze brochure onderzoekt wat ons ervan kan weerhouden open te staan 

voor de Geest, en de vreugde en vrijheid van het loslaten ervan. De ballast die ons 

scheidt van God, ons wezenlijke zelf of ons levensdoel is voor iedereen anders en ver-

schilt per levensfase. Het kan materieel zijn, drukte of ‘innerlijke rommel’ – manieren 

waarop het ego in de weg staat. We zijn goed in sommige vormen van loslaten, en heb-

ben moeite met andere. Loslaten is een voortdurende reis en kan worden beschouwd 

als de hoeksteen van het spirituele leven. 
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Gewoon Quakers 

Door Erik Dries 

Iemand vroeg of er in de Vriendenkring niet af en toe een artikeltje voor be-

ginnende Quakers kon komen te staan. Geweldige vraag. Ik wil een aftrap 

doen. Mogelijk wordt dit de rubriek ervoor: ‘gewoon Quakers’. In dit stukje 

zal het gaan over een paar overgeleverde eigenaardigheden zoals geen ritue-

len en geen eed afleggen.  

Maar eerst nog iets over ‘beginnende Quakers’. Want dat doet me zo denken 

aan de Regel van Benedictus voor kloosterlingen, waarin hij stelt iedereen 

een levenslange beginner is. Of zoals iemand lang geleden tegen mij zei ‘je 

bent nooit een Quaker, je bent er altijd een aan het worden’. En dat lijkt me 

een prima uitgangspunt. 

 

Geen rituelen, geen eed afleggen. 

Gewoon een stelletje eigenwijze figuren die lekker tegen de draad ingingen? 

Als iedereen zus doet, gaan wij zó doen. Is dat wat erachter zat? Is dat wat 

erachter zit? Nee natuurlijk. 

Wat is een ritueel eigenlijk?  

Daar zijn boeken over vol geschreven. Laten we het houden op symbolische 

handelingen, dus met symbolen en symbolische taal, die gebruikt worden bij 

de overgang van het ene naar het andere. 

Denk aan heel groot en bekend: bij geboorte en dood en huwelijk. Maar ook 

bij een nieuwe baan, uit huis gaan, pensionering. De kerk kent er veel tijdens 

de diensten en gedurende het jaar. 

Blijkbaar hadden Quakers daar moeite mee. 

De kerk is niet meer zo groot en alles doordringend als toen. Ze ‘lopen leeg’ 

zoals dat heet. Maar mensen gaan op zoek naar iets anders. Ook naar andere 

rituelen. Rituelen zijn behoorlijk ‘in’ tegenwoordig. 

Ik praat maar naar ik verstand heb. Ik denk dat rituelen je helpen om het mo-

ment goed te beleven. En dat Quakers menen dat elk moment heilig is. Dus 

dat het inzetten van een ritueel afleidt van dat idee. Net zoals álle plaatsen 

geschikt zijn om ‘god’ te ontvangen, en dat daarom zo’n huis met een toren-

tje (‘steeplehouses’), zo’n kerk, om dezelfde reden niet nodig is. Een beetje 

radicaal lijkt dat wel. Maar je kan ook zeggen dat het gewoon past bij een 

authentieke doorleefde spiritualiteit. 

 

Hebben Quakers helemaal geen rituelen? Ehm, jawel, een beetje. En we 

hebben ook vaste plekken om bij elkaar te komen. 

We hebben het ritueel van de stille bijeenkomst, het vormen van een kring, 

van het gaan staan aan het eind van de bijeenkomst en elkaar een hand 
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geven. Nouja, dat moet je misschien zien als praktische oplossingen voor de 

communicatie; we hebben nu eenmaal die lichamen       . Het blijft mooi om 

ervan uit te gaan dat élk moment heilig is. In taal van deze tijd: dat elk mo-

ment met aandacht, mindful kan zijn. Niet alleen dat uurtje op zondag. Lie-

ver omgekeerd: óók dat uurtje op zondag. ‘Come hearts and minds prepa-

red’. 

 

En Quakers legden geen eed af. Heeft dat nog met deze tijd te maken? Te-

genwoordig mag je toch op officiële gelegenheden kiezen voor een eed of 

belofte? Toch wijst die eigenaardigheid op iets moois. 

Wijst op de innerlijke overtuiging van de diepe waarde van eerlijkheid, be-

trouwbaarheid. Geweldig beschreven in het boek ‘de Quakers’ van Mari-

anne IJspeert, blz.74 en verder! 

Tegelijk ook iets ingewikkelds hoor, altijd de waarheid spreken. Geen leu-

gentjes om bestwil enzo. Volgens moderne psychologen liegt ieder mens 

elke dag minstens één of twee keer. En ‘speak truth to power’, het thema 

voor de komende Algemene Vergadering… ook moeilijk hoor. 

Nouja… je bent nooit een Quaker, je bent er altijd een aan het worden       . 

 

Volgende keer: geen dogma’s en geen hoeden afnemen (ach, waar is de tijd 

van de hoeden gebleven!)  

Quaker stille samenkomst in Engeland om te protesteren tegen de wapenbeurs DSEI. 
10 sept. 2025 
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De huidige oorlogsdreiging 

Door Jannie de Jong-Vlas 

Tijdens het gesprek vanuit de Stilte op 8 

maart in Bennekom, voorafgaande aan de 

wijdingssamenkomst, hebben we van gedach-

ten gewisseld over de huidige oorlogsdrei-

ging. We waren met negen Vrienden bijeen.  

Er werd als eerste naar voren gebracht dat het 

enkel gaat om oliehandel en dat noem je eco-

nomische oorlogsvoering. Dat is geen daadwerkelijke oorlog. Het gaat dan 

over invoerheffingen.  

Vervolgens werd genoemd dat in ieder geval nog niet genoeg is gepraat. Eén 

Vriend meende zelfs dat er nog helemaal niet was gepraat. Ook een idee: Is 

Nederland, als klein land met toch weinig invloed, mogelijk geschikt om een 

statement te maken door zich afzijdig te houden? Een overleden Vriend 

hielp destijds potentiële dienstweigeraars met hun procedure. Hij deed dat 

uit de vaste overtuiging dat oorlog nog nooit echt iets heeft opgelost. Ook 

een opmerking van een van ons was dat niet alleen de presidenten Trump en 

Netanyahu machthebbers/heersers zijn, maar dat er heel veel “heersers” zijn 

in de wereld. Verder werd de suggestie gedaan dat beïnvloeding van presi-

dent Trump en de zijnen uit Amerika zelf moet komen. Er is een Vrijzinnige 

groep christenen in Amerika die vanuit de christelijke gedachte president 

Trump (ook christen) blijft bekritiseren. De Wereldraad van Kerken zou mo-

gelijk geschikt zijn om een gesprek te organiseren tussen Israël/Verenigde 

Staten en Iran? Of de Paus? Vrede begint in jezelf was ook een bijdrage. Als 

je zelf geen Vrede en Liefde kent, kun je ook geen vrede bewerkstelligen. 

Tot slot was er een Vriend die had gedroomd van het Vrijheidsbeeld in New 

York, symbool voor de vrijheid.  

Verder mag hier (wellicht ten overvloede) naar voren worden gebracht dat 

alle landen van de wereld gezamenlijk de term “oorlogsrecht” in het leven 

hebben geroepen. Het bestaat o.a. uit heel veel regels waaraan oorlogvoe-

rende landen zich hebben te houden. Het Rode Kruis is “de hoeder” van het 

oorlogsrecht. Heeft Israël het oorlogsrecht geschonden? Amnesty Internatio-

nal en Human Right Watch zeggen dat ze aanwijzingen hebben dat Israël 

witte fosfor heeft gebruikt bij hun bombardementen op Libanon.  

De roep om diplomatie blijft intussen onverminderd bestaan. China blijft 

hierop hameren en heeft communicatielijnen met Amerika, met als doel de 

politieke instabiliteit in de wereld het hoofd te bieden. Ook de NAVO blijft 

oproepen tot diplomatie, maar intussen wel de militaire afschrikking op-

schroevend (voor het geval dat….)  
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Hoe ervaar jij leiding in je leven? 

Quakers en ik – donderdag 16 april 2026   

Verslag door Frieda Oudakker. 
Els Klopper leidde de bij-

eenkomst nu Marlies geo-

pereerd is aan de tumor in 

haar darm. We waren met 

vijf deelnemers. 

We houden Marlies tij-

dens deze samenkomst in 

het Licht. 

We startten met een 

rondje uitwisseling hoe 

we erbij zitten, n.a.v. de 

val van Els met haar fiets. 

De landing is hard aange-

komen. Dankzij haar pas 

gekochte fietshelm is ze 

er – hoewel bont en 

blauw - nog goed vanaf 

gekomen. 

 

Het gemeenschappelijke 

in het rondje lijkt te zijn 

hoe belangrijk naar elkaar 

luisteren is in de onder-

linge contacten. Daarin 

wordt spiritualiteit zicht-

baar. 

 

We spreken ons  vervolgens om beurten uit over de vraag: 

Hoe ervaar jij leiding in je leven? 

¶ Ik ervaar dit samen zijn in deze Quakergroep  als de vervulling van een 

sterke behoefte in mij. In mijn dagelijkse werk lijkt alles zo gericht op de 

materie. In deze groep kom een andere kant van mij aan haar voeding. 

Hier praten we over diepere waarden. Dat heb ik nodig. 

 

¶ Vroeger was God buiten mij. Nu ervaar ik het niet meer als leiding van 

buitenaf. Ik voel mij geleid naar dat ik bedoeld ben om maximaal mijzelf 
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te zijn. Te geven vanuit overvloed.  Doen wat bij mij past, wat ik het best 

kan en het liefste doe, dát wat mij blij maakt. 

Terwijl ik mij er tegelijkertijd van bewust ben, dat ik het meeste geleerd 

heb van wat het meeste pijn heeft gedaan in mijn leven. Het is geworden 

tot geven vanuit mijn diepste zijn. 

 

¶ Heel lang was ik niet bezig met leiding zoeken. Ik gaf geld en deed werk 

in commissies, dat wás het. Hoewel ik wel lange tijd iemand met een ver-

slavingsprobleem ondersteunde. Dat móest ik doen. 

In een nieuwe meeting kwam ik in een spirituele ondersteuningsgroep, 

die tot 5 á 6 deelnemers ging. We deelden hoe de Geest ons leidde in de 

Stille Samenkomst. We werkten met luisteren naar elkaar, en stelden al-

leen verduidelijkende vragen. Daar leerde ik dat leiding komt daar waar 

de Geest aan het werk is 

Ik zit nu 5 jaar in die groep. Nu leef ik vanuit wat God van mij vraagt. 

 

¶ In een periode dat ik overwerkt was geraakt, heb ik alles wat ik maar te-

gen kwam aan  literatuur van spirituele leiders gelezen. Ik was op zoek 

naar de verhouding tussen God, de ander en mijzelf. 

Hoe zorg ik dat ik mij niet laat beïnvloeden door mijn emoties. Hoe leef 

ik bewust  vanuit verbinding met de natuur, vanuit verbinding met 

schoonheid? Hoe rijmt zich  dat met het  dagelijkse leven in deze tijd van 

oorlogen?  

Ik doe wel mantelzorg werk, maar zorg ervoor dat ik zelf altijd licht blijf 

uitstralen. 

 

¶ De filosofie waarmee ik thuis opgroeide in de VS was: je doet wat je kan 

voor andere mensen. Mijn vader was een vakbondsman en overleed toen 

ik nog jong was. Mijn moeder werkte met moeilijke kinderen. Het was 

een traumatiserende jeugd. 

Als tiener voelde ik dat ik iets móest gaan doen - in de milieubeweging, 

vredeswerk. Ik ben opgeleid om arts te worden. Ik zat op een niet ortho-

doxe universiteit. Het waren de 70’er jaren, de tijd van de Vietnam oor-

log. Ik kwam in contact met Greenpeace.  

In Nederland kwam ik terecht bij Amnesty International. Dat was in een 

groep van artsen en sociale arbeiders. Dat bleef mijn missie, daartoe voel 

ik mij geroepen. In  1971 werd ik Quaker, daar leerde ik over mijn ‘lei-

ding volgen’. Ik kan niet anders dan naar mensen luisteren en ze daardoor 

helpen hun trauma’s te verwerken. Ook als dat niet eenvoudig is.  
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Een dag leven met paardenbloe-

men. 

Door Marlies Tjallingii 

Ze zijn er op dit moment in grote hoeveelheden: paardenbloemen. In onze 

tuin en ook vlakbij huis. In de weilanden en op de dijk. 

Onze kleinzoon Sven liet weten dat hij veganistische honing had gemaakt 

van paardenbloemen. Dat vertelde ik aan een vriendin die veel doet met eten 

van het veld: wildpluketen. Ik kreeg van haar recept voor paardenbloemen 

tapenade en ook voor paardenbloemhoning.  

Dus gisteren gingen Sytse en ik aan de slag We zochten eerst 22 bloem-

hoofdjes van de paardenbloem voor de tapenade, met rasp van een sinaasap-

pelschil en sap van een halve sinaasappel. Dat moest ik  pletten met een 

vork, samen met 8 dadels om het zoet te maken. Hoe kreeg ik dat toch fijn? 

Dan maar met de staafmixer. Het werd een heerlijk zoete jamachtige massa. 

Lekker op het brood.  

Tussendoor ging ik even naar de apotheek om een restje van mijn antibioti-

cum terug te brengen. Daar zag ik een meisje van twee of drie op een klein 

fietsje. Ze had een paardenbloem met pluizen. Ze was helemaal in de ban 

van die pluizen. Wat een wonder. Ik was helemaal ontroerd door haar ont-

dekkingstocht. 

We hadden voor de honing vierhonderd bloemen geplukt. Dat was ongeveer 

400 gram. Die moesten met 1 liter water en plakjes van een citroen gekookt 

worden. Daarna moest ik dat zeven en bij het kookwater wat heel lekker 

rook een kilo suiker doen. 

Tja: dat vind ik wel heel 

veel suiker, bovendien had 

ik maar een halve kilo 

palmsuiker. Nu hebben we 

twee potten paardenbloe-

mensiroop, dat  heel 

bruin  is en in niets op ho-

ning lijkt. 

Maar vanmorgen waren er 

weer net zoveel paarden-

bloemen bloeiend als giste-

ren. Iedere dag zijn er weer 

nieuwe bloemen. Wat een 

weelde en zo dichtbij.  
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Wat vraagt de Liefde van ons? 

 The Kindlers, door David Brown 
Vertaling Frieda Oudakker 

Hoofdstuk 4: Leven met mededogen in de wereld 
Het eerste stuk van het vierde deel van Raadgevingen en Vragen begint met-

een oproep:  

¶ het tot creëren van vrede in onszelf en in de wereld   

¶ het leven in harmonie met elkaar en  

¶ de beoefening van mededogen 

¶ vervolgens wordt ons gevraagd om onze verantwoordelijkheid te nemen 

in nationale en internationale aangelegenheden. 

 

Raadgevingen en Vragen 
R&V 31 
We zijn geroepen om te leven vanuit 

de Hogere waarde van dat leven en 

met die kracht die de aanleiding tot 

alle oorlogen wegneemt. Houd je 

trouw vast aan ons getuigenis dat 

oorlog en de voorbereiding op oor-

log onverenigbaar zijn met de geest 

van Christus? Onderzoek alles in je 

eigen levenswijze dat de kiem van 

oorlog kan bevatten. Sta vast in ons 

getuigenis, zelfs wanneer anderen 

geweld plegen of zich voorbereiden 

op gewelddadige daden, maar vergeet nooit dat ook zij kinderen van God 

zijn. 

Liefde vereist dat we vrede belichamen, vredelievend zijn en bijdragen aan 

de vooruitgang van de vrede in de wereld. Ons wordt gevraagd om in har-

monie met onszelf en met elkaar te leven en onze rol te spelen in het bevor-

deren van vrede en het voorkomen van oorlog. We moeten ons bewust zijn 

van potentieel gevaarlijke gevoelens zoals woede, bitterheid, jaloezie en 

wrok, en ernaar streven deze te beheersen. Als we ze de ruimte geven om in 

ons te groeien, kunnen ze uitmonden in geweld. 

 

Ter reflectie: Hoe ga je om met de kiemen van oorlog in je eigen hart of le-

ven? Wat heeft je geholpen om dit te doen? 
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R&V 32  
Breng in Gods licht die 

emoties, houdingen en voor-

oordelen in jezelf die aan de 

basis liggen van destructieve 

conflicten, en erken je be-

hoefte aan vergeving en ge-

nade. Op welke manieren 

ben je betrokken bij het 

werk van verzoening tussen 

individuen, groepen en na-

ties? 

 

Liefde vereist dat vijanden vrienden worden en dat harde oordelen worden 

vervangen door begrip. We hebben allemaal vergeving en verfrissing nodig 

door liefde, zodat we op een nieuwe manier kunnen zien en voelen. Het ont-

dooien van het ijs in onze harten en de harten van anderen is waar de liefde 

naar verlangt. We kunnen die liefde belichamen in onze gezinnen, onze bij-

eenkomsten, onze gemeenschappen en de wereld. 
 
Ter reflectie: Op welke manieren probeer je vrede te praktiseren in je leven 

en relaties? Hoe succesvol ben je daarin? 
 
R&V 33  
Ben je alert op praktijken, 

hier en over de hele we-

reld, die mensen discrimi-

neren op basis van wie of 

wat ze zijn of vanwege 

hun overtuigingen? Wees 

overtuigd van de mense-

lijkheid van alle mensen, 

inclusief degenen die de 

conventies of wetten van 

de samenleving overtre-

den. Probeer nieuwe groeipunten in het sociale en economische leven te ont-

dekken. Streef ernaar de oorzaken van onrecht, sociale onrust en angst te be-

grijpen. Werk je aan een rechtvaardige en barmhartige samenleving waarin 

iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en waarin de wens om ande-

ren te dienen wordt aangewakkerd? 
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Liefde wil dat we alle mensen respecteren en mededogen voor hen hebben, 

in de erkenning dat we allemaal gelijk zijn. We willen organisaties en in-

stanties steunen die zich inzetten voor een rechtvaardigere en gelukkigere 

wereld. We kunnen erop vertrouwen dat groene scheuten vaak uitgroeien tot 

gezonde planten en dat het de moeite waard is om te proberen een verschil te 

maken. 

 

Ter reflectie: Waar zie je redenen voor optimisme met betrekking tot het 
creëren van een betere wereld voor iedereen? Zijn er manieren waarop jij 
een rol kunt spelen in dit proces? 
  
R&V 34 
Denk aan je verant-

woordelijkheden als 

burger voor het behar-

tigen van lokale, natio-

nale en internationale 

aangelegenheden. 

Schroom niet om tijd 

en moeite te investeren. 

 

Liefde vereist dat we 

onze compassie en in-

zet verder laten reiken dan onze directe kring van familie en vrienden, naar 

de rest van de wereld. Dit kan een investering van tijd, energie, moeite en 

geld vergen. Het kan ook inhouden dat je samenwerkt met Quakers op natio-

naal of internationaal niveau, of binnen politieke structuren en pressiegroe-

pen. 

 

Ter reflectie: Wat doet jouw bijeenkomst om positieve verandering in de 

wereld op nationaal of internationaal niveau te ondersteunen? Hoe zou je 

meer kunnen doen? 

 
R&V 35  
Respecteer de wetten van de staat, maar laat je eerste loyaliteit uitgaan naar 

Gods bedoelingen. Als je je door een sterke overtuiging gedreven voelt om 

de wet te overtreden, onderzoek dan diep je geweten. Vraag je bijeenkomst 

om gebedsvolle steun, die je kracht zal geven als de juiste weg duidelijk 

wordt. 
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Toen slavernij legaal 

was, was het tegen de 

wet om de slaven van an-

deren vrij te laten, maar 

sommige Quakers deden 

dat, vanuit hun geweten. 

Vroege vakbondslieden 

in het Verenigd Konink-

rijk die redelijke belonin-

gen voor hun werk eis-

ten, werden gedeporteerd omdat vakbonden illegaal waren. Soms is wat 

rechtvaardig is niet legaal in een land, en kan het volgen van je geweten 

straffen met zich meebrengen, zoals het geval was bij veel vroege Quakers. 

Liefde kan ons soms dwingen om de wet geweldloos te overtreden, ondanks 

het risico op straf. 

 
Ter reflectie: Vindt u dat we tegenwoordig ooit het recht hebben om de wet 

te overtreden om een principe te verdedigen? Welke wetten of beleidsmaat-

regelen baren u momenteel de meeste zorgen? 
 

R&V 36 
Steunt u degene die haar 

werk in de wereld doen op 

manieren die we niet be-

grijpen of goedkeuren. 

Ons begrip van de wereld 

wordt altijd gekleurd door 

onze eigen specifieke om-

standigheden. Kan je je ei-

gen wensen en vooroorde-

len opzij zetten? 

Liefde kan zijn werk doen 

op een voor ons onver-

wachte manieren. We moeten niet te snel oordelen over de acties en motie-

ven van anderen. Activisten kunnen vaak heethoofden lijken, maar worden 

soms een generatie later beschouwd als gerespecteerde vernieuwers. 

 

Ter reflectie: Kun je een overheidsbeleid bedenken dat je niet steunt, maar 

dat uiteindelijk waardevol zou kunnen blijken of positieve aspecten zou kun-

nen hebben?  
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Yurii Sheliazhenko 

Bron: https://www.facebook.com/ludstvo/ 

Vrienden, ik nodig jullie graag 

uit voor de eerste digitale repe-

titie van mijn opera "DE 

RECHTSZAAK KOMT", ge-

baseerd op de beroemde En-

gelse komische opera "The 

Jury Court" van Gilbert en Sul-

livan. Voor deze vertaling werd 

ik geïnspireerd door het nieuws 

dat volgens het ontwerp van 

het nieuwe Oekraïense Burger-

lijk Wetboek een weigering 

van een huwelijk een schade-

vergoeding moet betalen.  

Ik wil jullie er wel op wijzen 

dat mijn vertaling is aangepast 

aan de moderne Oekraïense re-

aliteit: zo wordt de rol van de juryleden bijvoorbeeld gespeeld door het pu-

bliek.  

Maar er zijn eeuwige dingen die in verschillende landen en eeuwen het-

zelfde blijven: liefde, corruptie en natuurlijk vrolijk gelach.  
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Coalitie voor Werk met Psycho-

trauma & Vrede (CWWPP) 

Door Charles Tauber, Vukovar, https://www.cwwpp.org/ 

Wij werken met de psychologische problemen van oorlogsslachtoffers, 

asielzoekers en anderen die trauma ervaren, zowel ter plaatse in Kroatië, 

Servië en Bosnië-Herzegovina als online op andere locaties. 

Wij geloven dat het werken met psychologisch trauma een voorwaarde is 

voor het creëren van vrede, voor (re-)integratie en voor het voorkomen van 

geweld in de toekomst. 

De hoeveelheid leed in de wereld is enorm. Als we alleen al migranten en 

ontheemden meetellen, zijn er meer dan 100 miljoen mensen getroffen. Dit 

aantal is exclusief het aantal mensen dat getroffen is door oorlog en natuur-

rampen. 

Toch houden overheden en de meeste internationale organisaties, met uit-

zondering van enkele VN-organisaties en een paar niet-gouvernementele or-

ganisaties, geen rekening met het belang van geestelijke gezondheidszorg. 

Ze negeren het feit dat mensen die psychisch lijden niet volledig functione-

ren en veel minder bijdragen aan de samenleving dan ze zouden kunnen. 

Er is een tekort aan mensen die anderen met psychische problemen kunnen 

helpen. 

Bovendien zijn er stigma's verbonden aan het zoeken naar hulp bij psychi-

sche problemen. 

De Coalitie voor Werk met Psychotrauma en Vrede (CWWPP) biedt trainin-

gen aan mensen zonder vooropleiding of training op dit gebied. Deze trai-

ningen vinden online en kosteloos plaats, zodat anderen zelf hulp kunnen 

bieden binnen hun eigen doelgroepen en gemeenschappen. 

 

U kunt contact met ons opnemen via cwwppsummer@gmail.com. 

 

 

 
Ons collectieve toewijding, die zich inzet voor 
een betere toekomst, weerspiegelt het gezicht 
van een gele bloem die voortdurend op zoek 
is naar de zon.  

mailto:cwwppsummer@gmail.com
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QCEA wel en wee. 

Door Peter van Leeuwen 

In de afgelopen weken hadden zowel QCEA als VVQREA hun jaarlijkse al-

gemene vergadering. 

Waar staan die termen eigenlijk voor? 

QCEA (Quaker Council for European Affairs, www.qcea.org ) is een team 

dat al sinds 1979 werkt aan het bevorderen van Quakers ideeën in de EU. 

VVQREA (Vereniging Vrienden van de Quaker Raad voor Europese Aan-

gelegenheden) ook wel “Vrienden voor Brussel” genoemd, kanaliseert de 

Nederlandse steun aan QCEA en is in 1981 opgericht. Zie achter in elke 

Vriendenkring voor het steunen met een donatie. 
 

Wat maakt QCEA zo belangrijk dat we het al 45 jaar steunen met 

VVQREA? Wel, QCEA geeft ons een manier om op hoger niveau invloed 

uit te oefenen: niet op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau, maar 

rechtstreeks, als Quakers, op Europees niveau! Het werk van QCEA gebeurt 

nu namens 17 Quaker organisaties, de meeste daarvan zijn nationale Quaker 

organisaties - “jaarvergaderingen” - plus een enkele specifieke steungroep 

zoals VVQREA. In de General Assembly (algemene vergadering) legt het 

QCEA team in Brussel verantwoording af aan die 17 organisaties en wordt 

de strategie voor de toekomst uitgezet. Zo zal de strategie voor de komende 

jaren (2026 - 2030)  rusten op 3 pijlers: 

1-Vrede/ mensen rechten/ klimaatrechtvaardigheid. Klimaat en migratie 

is een kansrijk thema, maar staat niet op de EU agenda. Het migratiepact dat 

in juni in gaat legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lidstaten. In 2025 

heeft QCEA een handboek migratie (moving with dignity) gelanceerd. Ze 

zal het aan de man gaan brengen nu een strenger EU migratie beleid geïm-

plementeerd gaat worden. De relatie tussen klimaat en migratie is erg onder-

belicht binnen de EU, wat een niche voor QCEA betekent om dit juist wel 

op de agenda te krijgen. 

2-Veiligheid opnieuw doordenken (+ gewetensbezwaren). Wij hebben 

eind 2024 vanuit Nederland QCEA gevraagd hier specifiek aandacht aan te 

http://www.qcea.org/
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geven. Dit thema leeft al in een aantal landen (in Nederland al sinds 2016 

door initiatieven van Kees Nieuwerth en Johannes Borger). Mede dankzij fi-

nanciële steun uit Nederland heeft QCEA nu een programma medewerker 

hiervoor aangetrokken. die per 1 juni haar werk zal starten, uiteraard met on-

dersteuning van de collega’s. Het streven is een EU netwerk op te bouwen. 

Gewetensbezwaren zijn weer actueel aan het worden in Europa en is voorlo-

pig in deze pijler ondergebracht. Binnenkort zal QCEA met een verhalen-

bundel komen, waarin ervaringen van dienstweigeraars zijn verzameld. 

3- Democratie en het behoud van het demonstratierecht. 

Dreiging van afbreuk van democratie binnen Europa is helaas reëel. Om aan 

bescherming van onze democratie te kunnen gaan werken, kunnen we deels 

voortbouwen op eerder werk van QCEA over anti-haat speech. 
 

VVQREA had op 19 april haar jaarlijkse ledenvergadering, waarin onder 

andere besloten werd om QCEA met een bedrag van €30.000,- te zullen 

steunen in 2026. We teren in op ons kapitaal en willen de steun aan QCEA 

nog vele jaren voortzetten. We zullen een beroep doen op de Nederlandse 

Jaarvergadering om dat mogelijk te maken. In een grimmige situatie in Eu-

ropa en in de hele wereld is een stem zoals van de Quakers extra hard nodig.  

In 2014 bezette Rusland de Krim. 

 

Quaker Studytour 

QCEA had een Quaker Studytour georganiseerd. Wij leerden over de Euro-

pese instituties. Onder andere door een bezoek aan Straatsburg. 

Daar zetelt de Council of Europe met een “Parlementaire Assemblee” (47 

landen) en een Europees Hof (toen voor 800 miljoen mensen). We hebben 

zowel het Europese Hof als de Parlementaire Assemblee bezocht. Bij die 

laatste verloor Rusland toen haar stemrecht. 

Dit jaar heeft de Studytour een iets andere opzet en is bovendien al volge-

boekt. (Zie de QCEA website: https://www.qcea.org/events/qcea-qva-encoun-

ter-retreat/ voor meer informatie of een plekje op de wachtlijst.)  

https://www.qcea.org/events/qcea-qva-encounter-retreat/
https://www.qcea.org/events/qcea-qva-encounter-retreat/
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Het project Liefde voor de Aarde 

Bron: https://quakerarts.net/ 

Het Quaker Arts Network wil het gebruik 

aanmoedigen van kunst voor spirituele 

ontwikkeling, getuigenis en het naar bui-

ten treden bij de Quakers. 

 

Het Liefde voor de Aarde project van Quaker Kunst Netwerk viert een aan-

tal van de prachtige dingen die bedreigd worden door de toenemende milieu-

vervuiling. We houden van mensen, cultuur, natuur, dieren en andere waar-

devolle dingen. Het helpt mensen om creatief en constructief met problemen 

om te gaan, zonder overweldigd te raken. Het is ook een manier om posi-

tieve voorbeelden van verandering te delen en uit te leggen waarom mensen 

actie hebben ondernomen uit liefde. 

Wat ons uitgangspunt ook is, onze acties 

beïnvloeden het bredere leefmilieu. Met 

behulp van eenvoudige vragen en activi-

teiten nodigen we je uit om een aantal 

van de problemen te onderzoeken en te 

ontdekken hoe we allemaal kunnen bij-

dragen aan de zorg voor de wereld waar 

we van houden. 

Een gemeenschappelijk textielproject is 

een centraal onderdeel van het Project 

Liefde voor de Aarde. Het maken van 

een textielpaneel biedt ook ruimte voor 

creatieve reflectie. We hebben online 

bronnen en evenementen om je op weg 

te helpen. Meer dan 500 textielkunstpa-

nelen zijn gemaakt door verschillende 

mensen en in onze galerie zijn er veel te 

zien. Er zijn ook vier boekjes en een 

kunstkalender gebaseerd op het project 

uitgegeven. Meer informatie vind je op 

onze webshop. (https://quakerarts.net/projects/loving-earth) 

Iedereen kan meedoen, of het nu gaat om het maken van een paneel, het hel-

pen organiseren van een evenement of op andere manieren. Het project is 

geschikt voor schoolgroepen, knutselgroepen, geloofsgroepen, milieugroe-

pen en andere groepen, maar ook voor individuele mensen. 
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Het project is in 2019 gestart en 

werd genoemd als een van de 

"beste culturele evenementen in 

Schotland voor COP26". Sinds-

dien hebben er tientallen ten-

toonstellingen plaatsgevonden in 

vele landen en op diverse loca-

ties. Deze tentoonstellingen heb-

ben mensen "grote vreugde en 

hoop" gegeven en waren ook 

"tot nadenken stemmend", "aan-

moedigend", "inspirerend" en 

"een waarschuwing".  

Neem gerust contact met ons op 

als u vragen hebt. Het Quaker 

Arts Network beheert dit project en u zult via hen meer informatie ontvan-

gen. U kunt lid worden van QAN en hun nieuwsbrief ontvangen door een e-

mail te sturen naar quakerartsuk@gmail.com. U kunt ook contact met ons 

opnemen via Facebook, Instagram en X. 

Klimaatveranderingen en het uitsterven van soorten vinden overal ter wereld 

plaats. Sinds de oprichting van het Loving Earth Project is de urgentie alleen 

maar toegenomen en moeten we ons steeds dringender aanpassen aan deze 

realiteit, geïnspireerd en gesteund door Liefde. Twee boekjes hierover: 

 

‘Liefde voor de Aarde’: een alfabetboek h  

Dit kleine boekje presenteert 26 

textielkunstpanelen van het Lo-

ving Earth Project, die illustreren 

hoe sommige van de dingen waar 

we van houden, zullen worden be-

invloed door klimaatverandering 

en milieuschade. 
 

‘Dieren en hun leefomgeving’ 

Enkele bedreigingen en manieren 

om te helpen – Dit boekje presen-

teert een rijke variatie aan textiel-

kunstpanelen van Loving Earth, 

die illustreren hoe geliefde dieren 

en hun leefomgeving worden be-

invloed door milieuschade.  

https://bookshop.quaker.org.uk/Loving-Earth-An-Alphabet-Book_9781739140519
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Oorlog is niet de oplossing  

Bron Quaker Speak door Diane Randall, FCNL (Friends Committee on National 

Legislation) 

Als "oorlog niet de oplossing is", wat dan 

wel? Diane Randall spreekt over het paci-

fisme van de Quakers, de uitgaven van het 

Pentagon en het militair-industriële complex. 

We proberen beleid te vinden dat specifiek 

oproept tot oplossingen voor oorlog, oplos-

singen voor dodelijke conflicten. Conflict is 

onvermijdelijk, maar gewelddadige conflic-

ten zijn volgens ons niet onvermijdelijk. 

 

Oorlog is niet het antwoord 

Ik ben Diane Randall. Ik ben de uitvoerend 

secretaris van het Friends Committee on Na-

tional Legislation (FCNL), gevestigd in Washington, DC. 

Mensen kennen FCNL van onze blauwe bumpersticker, "Oorlog is niet het 

antwoord", maar FCNL is veel meer dan een organisatie die bumperstickers 

of borden maakt en tegen oorlog is. We vinden het ontzettend belangrijk om 

alternatieven te bieden voor de wereld die we nastreven. We streven naar 

een wereld zonder oorlog en de dreiging van oorlog. Dat is onderdeel van 

onze visie. 

Dus als we een wereld willen zonder oorlog en de dreiging van oorlog, wat 

zijn dan de opties, als er geen militaire actie is, wanneer er een conflict ont-

staat? Allereerst hebben we al lange tijd een programma om te werken aan 

de preventie van dodelijke conflicten. Er zijn veel manieren waarop dat kan 

gebeuren. Geen enkele is snel, geen enkele is direct. Maar wij geloven dat 

wanneer ons Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en ons Ameri-

kaanse agentschap voor internationale ontwikkeling investeren in landen op 

het gebied van zowel ontwikkeling als vredesopbouw en diplomatie, de re-

sultaten voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld veel gunstiger 

zullen zijn. 

Het militair-industriële complex uitdagen 

We geven jaarlijks ruim 550 miljard dollar uit aan het Pentagon. We zullen 

financieel voorzichtiger moeten omgaan met federale uitgaven, want dit is 

ruim 50 procent van het jaarlijkse bedrag in de VS aan discretionaire uitga-

ven (discretionaire kosten zijn vrij bepaalbare kosten met kenmerken: - ze 

variëren niet met de omvang van de productie; - de besteding kan op korte 

Diane Randall 
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termijn worden gestopt; - hun nut is moeilijk kwantificeerbaar). 

Er gaat dus een onevenredig groot bedrag naartoe, en het is ook onevenredig 

in verhouding tot het bedrag dat we binnenlands uitgeven. 

Wanneer we zo’n groot deel van onze middelen in het leger steken, zijn we 

voor een te groot deel van onze oplossingen afhankelijk van het leger, en 

niet elk probleem heeft een militaire oplossing. 

Het debat over hoeveel we aan het leger uitgeven is interessant. Vroeger 

ging dat over de vraag of we wel veilig zouden zijn. Nu gaat het debat 

vooral over de vraag of mensen wel werk hebben. Veel mensen in ons land 

zijn afhankelijk van een baan bij defensiebedrijven of hun dochteronderne-

mingen. In elke staat, in elk congresdistrict, worden contracten uitgedeeld 

via het Pentagon. Mensen hebben geld nodig, maar waar zouden ze anders  

werk kunnen vinden om hun geld mee te verdienen? 

Als we helemaal opnieuw zouden beginnen en we hadden honderd miljard 

dollar te investeren, dan is het investeren van die honderd miljard dollar in 

banen in het onderwijs of de gezondheidszorg een veel productievere inves-

tering in termen van het aantal gecreëerde banen. Maar als je in een stad of 

staat woont waar je buren of jijzelf voor een defensiebedrijf werken, is het 

moeilijk om te zeggen: "Schrap al die contracten." 

Dat bedoel ik dus als ik zeg dat het systeem zo is opgebouwd. Het was 

Dwight Eisenhower die ons meer dan 50 jaar geleden waarschuwde voor het 

militair-industriële complex, en zijn waarschuwing is bewaarheid. We heb-

ben onze militaire uitgaven steeds verder opgevoerd. Het trieste is dat de mi-

litaire uitgaven voor de oorlogen in Irak en Afghanistan niet eens deel uit-

maakten van de militaire begroting. Het was en is nog steeds een aparte be-

groting. En daarom probe-

ren we nu ook die uitga-

ven te verminderen, We 

proberen aan te tonen dat, 

nu die oorlogen ten einde 

lopen, de uitgaven ook 

zouden moeten afnemen.  

 

Het Quaker-geloof in de 

praktijk brengen 

Vrienden zijn altijd zeer 

betrokken geweest wan-

neer ze falende systemen 

zien. Dat hebben we door 

de geschiedenis heen Invest in peace not in war,  
(investeer in vrede niet in oorlog) 
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gedaan, en Vrienden blijven dat op vele manieren doen. Het voeren van lob-

bywerk bij gekozen functionarissen is een andere manier om dat te doen, om 

zo een aantal van de noodzakelijke systeemveranderingen aan te pakken en 

ons geloof in de praktijk te brengen. Als gemeenschap schromen we niet om 

onze stem te laten horen en actie te ondernemen die voortkomt uit de veran-

deringen die we ervaren wanneer we weten hoe het goddelijke in ons eigen 

leven aanwezig is, en wanneer we handelen vanuit die kern, die een roep tot 

liefde is, dan roept dat ons op om op andere manieren in de wereld te hande-

len. 

Ik denk dat het citaat over leven in de kracht en deugd die de aanleiding 

voor alle oorlogen wegneemt, mij het meest raakt, omdat het gaat over ver-

anderde levens. Niet alleen over een filosofie of een standpunt, maar over: 

"Wat is er in mij veranderd waardoor ik geloof dat ik een ander geen kwaad 

wil doen en dat we geen geweld zouden moeten gebruiken in ons leven?" 

Het is een levenslang proces om die deugd te léven. Het is het beoefenen 

van liefde, en dat is een levenslang proces. 

Ik begin te denken dat dit initiatief een tastbaar platform nodig heeft binnen 

onze gemeenschap. 

Reacties op deze Quaker Speak van Diane Randall: 

Diane's boodschap over "Als oorlog niet het antwoord is, wat dan wel?" 

raakt me diep. Wat moet er in mijn leven veranderen zodat ik geen aanlei-

ding geef tot oorlog? Naarmate we verenigd raken en met één stem spreken 

tot onze samenleving, onze wereld, wordt de boodschap die we brengen vele 

malen versterkt. 

Hallo Diane, een geweldige video, vooral het laatste stukje over de verande-

ringen in ons eigen leven door het beoefenen van de Quaker-praktijk (mijn 

geloof komt voort uit de praktijk) – ik ben Australisch en heb QuakerSpeak 

geïntroduceerd bij Quakers in Zuid-Korea en Australië – het zou ons, niet-

Amerikanen, helpen als je dingen zou uitleggen zoals wat Dwight Eisenho-

wer zei over het militair-industriële complex; met andere woorden, Jon en 

Diane, houd er rekening mee dat jullie video's voor niet-Amerikanen zijn, 

waaronder sommige niet-Engelstaligen, en maak het ons duidelijk – 

bedankt, Jon. Ik vind deze serie geweldig – Helen 

 

Discussievragen: 

• Diane zegt: "Conflict is onvermijdelijk, maar gewelddadig conflict is vol-

gens ons niet onvermijdelijk." Wat denk je dat ze hiermee bedoelt? Ben je 

het ermee eens? 

• Wat betekent het om "te leven in de kracht en de deugd die de aanleiding 

voor alle oorlog wegneemt?"  
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Liefde als Actie 

Bron: https://afsc.org/love-action 

De Amerikaanse Quaker Hulporganisatie AFSC nodigt Vrienden en mensen 

van alle geloofsovertuigingen uit om samen te komen voor stille gebeds-

diensten onder leiding van Quakers in heel de VS – om te getuigen van het 

toenemende autoritarisme en de onderdrukking in de Verenigde Staten. 

 

AFSC nodigt Vrienden in het hele land uit om samen te komen voor stille 

gebedsdiensten in openbare ruimtes om te getuigen van het toenemende au-

toritarisme en de onderdrukking in de Verenigde Staten. 

 

Gezamenlijk getuigenis weerspiegelt de kernprincipes van de Quakers: 

vrede, gelijkheid, integriteit en gemeenschap. En publiekelijk actie onderne-

men is een zichtbare toewijding aan rechtvaardigheid en mededogen. 

 

Door samen in stilte te staan, bevestigen we dat ieder mens waardevol is, dat 

angst en geweld plaats moeten maken voor liefde en rechtvaardigheid, en 

dat onze gemeenschappen floreren wanneer iedereen welkom is. 

 

Onze volgende acties vinden plaats op 25-26 april, 16-17 mei en 13-14 juni.  
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Zeg nee tegen kernwapens! 

Bron: Pax, https://paxvoorvrede.nl/acties/zegnee-tegen-

kernwapens 

Het nieuwe kabinet is voorstander van Europese kernwa-

pens. Maar voor een veilige wereld moet Nederland zich 

juist inzetten voor nucleaire ontwapening, ook in Europa. Want kernwapens 

zijn massavernietigingswapens, die mens en aarde kunnen verwoesten. Hoe 

meer kernwapens er zijn, hoe groter de kans dat ze ook gebruikt worden. Dat 

mag nooit gebeuren. Daarom roepen wij het kabinet-Jetten op: zeg nee tegen 

kernwapens! 

Wij eisen dat de Nederlandse regering werk maakt van nucleaire ontwape-

ning. 

Kernwapens hangen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Op het 

hoogtepunt van de Koude Oorlog, met de verschrikkingen van Hiroshima en 

Nagasaki in het achterhoofd, sprak de wereld daarom af om te werken aan 

nucleaire ontwapening. 

Inmiddels zijn veel verdragen tegen kernwapens verlopen of opgezegd. Er 

wordt in conflicten zelfs openlijk met deze wapens gedreigd. En staten die 

ze al bezitten, zoals Israël, de VS en Rusland, voelen zich onaantastbaar en 

starten agressieoorlogen. Het risico dat deze massavernietigingswapens wor-

den ingezet, neemt toe. 

Vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne en toenemende onzekerheid 

over Amerikaanse steun voor bondgenoten, staat het kabinet-Jetten positief 

tegenover Europese kernwapens. Het zoekt samenwerking op met Frankrijk, 
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dat al bijna driehonderd kernwapens heeft 

en er nóg meer gaat maken. Mogelijk 

wordt Nederland zelfs betrokken bij nucle-

aire oefeningen en worden Franse ge-

vechtsvliegtuigen die kernwapens kunnen 

dragen in Nederland geplaatst. 

 

Meer kernwapens en verspreiding ervan 

draagt bij aan een wapenwedloop, onder-

mijnt diplomatie en staat haaks op interna-

tionale afspraken. Kernwapens, ook Euro-

pese, maken ons alleen maar onveiliger. 

Zeven redenen waarom kernwapens een 

slecht idee zijn. 

1. Kernwapens zijn massavernietigings-

wapens die geen onderscheid maken tus-

sen militairen of burgers. Ze veroorzaken 

ongekend menselijk leed en maken na inzet grote gebieden langdurig onleef-

baar. 

2. Zelfs als niemand kernwapens wil gebruiken, toont het verleden dat er 

een serieus risico is op inzet, door systeemfouten, vergissingen of ongeluk-

ken. Hoe meer kernwapens er zijn, hoe hoger dat risico. 

3. Verspreiding van kernwapens maakt ons niet veiliger, maar verhoogt 

juist het risico op een kernoorlog. Het maakt ons ook een doelwit. 

4. Inzetten op meer Europese kernwapens voedt de wapenwedloop. Het zal 

andere landen aansporen hierop te reageren. 

5. Dat ondergraaft de nu juist broodnodige nucleaire diplomatie. 

6. Europese kernwapens staan haaks op internationale afspraken over ont-

wapening.   

7. Kernwapens wapens zijn ongelooflijk duur, dat geld is elders veel harder 

nodig. 

Het kabinet-Jetten haalt kernwapens uit de taboesfeer en normaliseert ze. Dit 

mogen we niet toestaan. Het tegenovergestelde is nodig, juist nu. Zorg dat 

we niet zoals in de jaren ’80 weer massaal de straat op moeten. Ga niet terug 

in de tijd. 

Doe een oproep aan het kabinet-Jetten: 

• doe concrete voorstellen voor nucleaire ontwapening 

• neem stelling tegen kernwapens, in Europa en wereldwijd 

• maak kernontwapening tot prioriteit in het buitenlandbeleid 

Teken en verspreid de petitie – blijf samen met ons druk zetten!  
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Onze inzet voor de wereldvrede 

Uit: On These Islands I runga i ngā motu nei Quaker Faith and Practice in Ao-

tearoa New Zealand, door Edward Dowsett 1940 

Walking in the Light Hīkoi i te 

Māramatanga 7.21 

 

Ik heb geprobeerd duidelijk te ma-

ken dat ons Vredesgetuigenis ge-

worteld en gegrondvest is in een 

spirituele ervaring, een ervaring die 

een intieme goddelijk-menselijke 

relatie is. Het is verbonden met een 

ander en groter getuigenis, dat ook 

uit die relatie voortkomt. Ik verwijs 

naar ons getuigenis van de waarde 

van de individuele ziel en van het 

recht van het individu op een volle-

dige mate van spirituele vrijheid. In 

haar ‘oproep aan de natie’ over de 

Wet op de Militaire Training in mei 

1939 verklaarde de Quaker verga-

dering: “De dwang van mensen om 

te leren hoe ze hun medemensen 

moeten vernietigen, is een aanname door de staat van gezag over de mense-

lijke persoonlijkheid die een schande is voor God en de mens.” Het lijkt 

noodzakelijk om die zin ‘een aanname door de staat van gezag over de men-

selijke persoonlijkheid’ te benadrukken. 

Laten we ons geen illusies maken over de huidige situatie, noch de kwesties 

die op het spel staan bagatelliseren. De naties van de wereld zijn verwikkeld 

in een strijd op leven en dood – een strijd die dreigt titanische proporties aan 

te nemen. De hele wereld kan in het beste geval nog in puin liggen; onze be-

schaving kan tot op de fundamenten worden geschud. Omdat de weg van 

Christus nog niet de weg naar vrede is geworden om de totalitaire agressie 

het hoofd te bieden, zijn de geallieerden in oorlog. In oorlog, zo geloven zij, 

om de wereld te redden van tirannie; om te redden wat er nog over is van de 

vrijheid. De geallieerden kunnen falen – het is niet ondenkbaar. De gevolgen 

van dat falen durven we ons nauwelijks voor te stellen. De Kerk van Chris-

tus kan opnieuw in gevaar komen. Ze kan ondergronds gedreven worden, 

zoals de eerste christenen naar de catacomben – het is geenszins onmogelijk. 
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En het grootste gevaar van allemaal is dat de democratieën, in hun pogingen 

om hun vijanden te verslaan, zelf gedwongen kunnen worden de wapens van 

het totalitarisme te gebruiken. Zo kan de vrijheid verloren gaan in de poging 

haar te redden. 

Maar wat moeten wij Quakers doen? Gaan we ons getuigenis tegen alle oor-

logen blijven handhaven? Laten we dit serieus nemen, want de tijden zijn ui-

terst ernstig. En laten we bereid zijn ons leven te verliezen en, indien nodig, 

het voortbestaan van onze gemeenschap, als we daarmee iets van waarde 

voor de wereld en voor het Koninkrijk van God kunnen redden. De oproep 

is duidelijk voor ons allen, ongeacht leeftijd of geslacht, niet slechts tot 

dienstneming voor de duur van de oorlog, maar tot dienstneming voor alle 

tijden. 

Als gemeenschap moeten we ons afzijdig houden van deze oorlog tussen na-

ties. We geloven niet dat het beantwoorden van geweld met geweld de weg 

van Christus is. Maar we mogen geen 'heiliger-dan-jij'-houding aannemen. 

We moeten, net als alle mensen, onze verantwoordelijkheid voor de oorlog 

aanvaarden. We hebben sinds 1660 niet genoeg geleefd in het 'leven en de 

kracht' die de aanleiding voor alle oorlogen zou hebben weggenomen. 

Of we het nu leuk vinden of niet, we maken deel uit van de wereld die in 

oorlog is en we moeten onze verantwoordelijkheid tegenover de gemeen-

schap en het land waarvan we deel uitmaken volledig erkennen. Als we niet 

bereid zijn te vechten en te sterven voor ons land – en al helemaal niet voor 

het principe van gezonde democratische vrijheid – dan moeten we op zijn 

minst bereid zijn ervoor te leven.  
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Britse Quakers waarschuwen par-

lement 

Bron: https://www.quaker.org.uk/news-and-events/news/quakers-warn-parli-

ament-over-protest-crackdown 

Quakers hebben een parlementaire 

commissie gewaarschuwd dat de ver-

regaande beperkingen op protesten de 

Britse democratie in gevaar brengen 

en mensen ervan weerhouden hun ge-

loof te belijden.  

Paul Parker, schrijver van de Quakers 

in Groot-Brittannië, legde woensdag 

15 april een mondelinge getuigenis af 

voor de Gezamenlijke Commissie 

voor de Mensenrechten. De commis-

sie onderzoekt of de regering de juiste balans heeft gevonden tussen de 

openbare veiligheid en het recht om te protesteren. Als het enige protest dat 

we tolereren protest is dat niemand opmerkt, wat beschermen we dan eigen-

lijk? 

Zijn optreden vond slechts één dag plaats nadat parlementsleden hadden ge-

stemd voor nieuwe beperkingen op protesten in de Crime and Policing Bill, 

de derde anti-protestwetgeving in recente jaren. 

Het wetsvoorstel beperkt demonstraties in de buurt van gebedshuizen, intro-

duceert nieuwe strafbare feiten met betrekking tot het dragen van gezichts-

bedekkingen en verplicht de politie om rekening te houden met de "cumula-

tieve impact" van herhaalde protesten. 

Parker legde een getuigenis af samen met Akiko Hart, directeur van Liberty, 

Raj Chada, een advocaat gespecialiseerd in protestzaken, en Andy Cooke, de 

voormalige hoofdinspecteur van de politie. 

Parker vertelde de commissie dat protest voor Quakers een uiting van geloof 

is, geen politieke keuze. Dat geloof, zei hij, wordt nu onderdrukt. 

Hij las getuigenissen voor van een ambulancebroeder van de NHS die zei 

dat de nieuwe wetgeving hen tot zelfcensuur had aangezet, en van een per-

soon met een chronische ziekte die zei dat de angst voor arrestatie hen nu 

helemaal van protesten weghield. De regering had demonstranten als geheel 

gestraft in plaats van individuele daders aan te pakken, zei Parker. 

"Als mensen op een protest verschijnen en zich op een onacceptabele manier 

gedragen, pak ze dan aan," zei hij. "Gooi niet alles over één kam en haal ver-

schillende zaken door elkaar."  
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De ‘Voorlevers  van de nieuwe sa-

menleving’, 

door Jelleke de Nooy van Tol uit-

gever Santasado 432 blz Boek-

bespreking door Sytse Tjallingii 

 
Ik heb dit boek aangeschaft op 

aanraden van vrienden bij 

Grootouders voor het klimaat 

en Extinction Rebellion.  

De titel sprak me meteen erg 

aan omdat ik de nijging heb 

om pessimistisch te zijn over 

wat er in de wereld aan de 

gang is. Ik wil de oorlogen, de 

onrechtvaardige verdeling van 

de spullen, de natuurvernieti-

ging en de klimaat-verpesting 

niet ontkennen. Maar er is 

meer! Als je de inhoud van dit 

boek bekijkt ontdek je dat er 

veel meer juist goede initiatie-

ven van gemotiveerde mensen 

zijn die juist de voorboden kunnen worden van een nieuwe aarde. Het bete-

kent voor mij het gevoel, dat ik er niet alleen, niet met een klein groepje, 

maar met velen ben die de tegenstroom opgang brengen. Dat motiveert me 

om door te gaan met wat ik zelf al doe en om anderen te steunen hetzelfde te 

doen. 

De bespreking van het boek: 

De nieuwe samenleving is er al! Midden in de turbulente Transition Twen-

ties tussen 2020 en 2030 ontstaat er, bijna ongemerkt, een nieuwe samenle-

ving. Overal om ons heen bouwen mensen, bedrijven, organisaties en ge-

meenschappen in alle sectoren aan een betere toekomst: onderwijs, zorg, 

bouw, economie en landbouw. Je merkt het nauwelijks, omdat het niet in het 

nieuws komt en zich vaak buiten je eigen bubbel afspeelt. 

Voorlevers zijn al die inspirerende mensen, bedrijven en organisaties die ons 

met hun manier van werken voorleven hoe het anders kan. Ze laten ons zien 

hoe we in harmonie met onze planeet kunnen leven. Met welzijn voor mens, 
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dier en natuur, hier en daar, nu en in de toekomst. 

Als je naar de titels van de 18 hoofdstukken kijkt dan wordt duidelijk dat het 

een zeer gedegen (432 blz.) studie is en tot in de meest onverwachte hoekjes 

van deze brede beweging uitgewerkt is. 

Enkele van deze hoofdstuk kopjes: 

Transition Twenties, Change the story change the future, Naar een nieuwe 

economie, Herverbinding met de natuur, Regeneratie* van onze ecosys-

temen, Regeneratieve boeren, Naar een regeneratief voedselsysteem, Rege-

neratief ondernemen, De bewuste samenleving organiseert zich, Buurten, 

gemeenschappen, en commons**, Gebiedsgedreven ontwikkeling, Regene-

ratief leren, Regeneratieve gezondheid, Versnellers en verbinders, Zicht-

baarmakers, Mogelijkmakers, Bundeling van krachten. 

Wat overal in doorklinkt is de positieve manier om naar deze ontwikkelin-

gen te kijken! 

Een korte samenvatting van het boek: 

In Voorlevers van de nieuwe samenleving (herziene editie) van Jelleke de 

Nooy van Tol krijg je inzicht in de groeiende beweging voor positieve veran-

dering met concrete voorbeelden van innovatieve oplossingen. Met verhalen 

die maken dat je anders gaat kijken, denken en handelen, en met mogelijkhe-

den om deel te nemen en het verschil te maken. Boordevol praktische inzich-

ten en inspiratie voor persoonlijke en professionele groei. 

Ik kom steeds weer namen van organisaties tegen waar ik al aan mee doe of 

lid van ben, zoals Grootouders voor het klimaat en Xr.  

Al in 2010 wordt Jelleke de Nooy van Tol ‘een vroedvrouw van de nieuwe 

tijd’ genoemd. Zij helpt de nieuwe ecologische samenleving geboren worden 

en faciliteert de omslag naar een duurzame wereld. Al vroeg in haar leven 

leerde ze over de werking van complexe systemen en de basis voor het be-

grijpen van de samenhang van bodem, water, natuur, planten, dieren en 

mensen.  

Ik heb nu ¼ van het boek gelezen. Een citaat dat mij heel erg trof: 

(blz 94) Het kompas ben jezelf. 

Wij zijn zelf het kompas. Als je stevig op de grond staat, en je hoofd, je hart 

en je bekken zijn met elkaar verbonden, dan weet je wat je te doen staat. Je 

staat steviger, meer weerbaar. Je bent verbonden met jezelf, met de ander en 

met de omgeving. Je durft te vertrouwen op samen. 

Met de bovengenoemde principes kun je systemen, instituties, diensten en 

productiemethoden vormgeven. Door dit individueel of op wijkniveau te 

doen en door dit op onze gemeenschappelijke levensbehoeften te richten, 

creëren we een voedingsbodem voor welvaart en welzijn. We ontwikkelen 

samen, als gemeenschap en als netwerk. Dit heldere kompas, gericht op het 
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dienen van het leven, is de basis voor een nieuw ontwerp voor onze systemen 

op alle schaalniveaus. 

Bij ieder beslissing check je in jezelf of jouw keuze leven toevoegt en of het 

bijdraagt aan het grotere geheel. Of jij met jouw voorgenomen actie leven 

toevoegt aan bodems en natuur, aan dieren, water en andere mensen in an-

dere landen. Je weegt af of jouw keuze (bijvoorbeeld voor het kopen van in 

de buurt geteelde groenten) je een positief en verbonden gevoel geeft en of je 

hiermee andere soorten dieren en planten levensruimte biedt. Wat heeft 

jouw actie voor gevolgen voor het bodem- en watersysteem in een ander 

land, of misschien draag je door jouw keuze bij aan de eigenwaarde en wel-

bevinden van mensen? 

Jelleke leerde hiervoor jaren gelden een trucje. In je agenda maak je naast 

alle afspraken een tweede kolom. Dat is de check op je relatie met het gro-

tere geheel. ’s Morgens check je (in jezelf|, vanuit verbinding) bij iedere af-

spraak die daar staat: hoe versterk ik het leven in mij en om mij heen met 

deze activiteit? Is dit de bedoeling vandaag? En soms versterk je niks of 

breng je schade toe, of doe je het alleen omdat het van je verwacht wordt… 

en dan zeg je de afspraak af. En als je lef hebt, vertel je erbij waarom en hoe 

je bewust kiest voor iets anders. 

Dat laatste heb ik vandaag gedaan. Ik heb even getwijfeld bij de eerste af-

spraak (grootouders voor het klimaat. Kan ik wel genoeg brengen?), maar 

het maakt me bewust van dat ik er wat van mee wil nemen voor het grotere 

geheel. De bijeenkomst van de eerste afspraak verliep juist door mijn be-

wuste gedachten heel goed, bijv. ik kon toezeggen deze boekbespreking te 

delen. Over de tweede afspraak (Hapstilsnap) ben ik positief (motiveert mij) 

en over de derde afspraak (Klets en |Koek) ben ik heel positief (ik kan voor 

vluchtelingen iets betekenen). De andere twee afspraken liepen zoals ver-

wacht heel goed. 

Ik ga uit de volgende ¾ van het boek nog veel positieve informatie en inspi-

ratie halen. 
* Er worden wel wat voor mij nieuwe woorden gebruikt zoals het woord Regeneratief. 

Dit betekent: gericht op herstel, hergroei en vernieuwing van wat beschadigd, uitgeput 

of verarmd is (bijvoorbeeld een ecosysteem, bodem, wijk of organisatie). Het gaat een 

stap verder dan “duurzaam”: niet alleen schade uitgesloten, maar actieve omstandig-

heden creëren waarbij leven weer kan floreren. 

 

** Met commons wordt bedoeld: kleine communities waarin we leven, zoals wijken en 

buurten, maar ook de klas, de buurt, de bus, de trein, de voetbalclub, de vrijwilligersor-

ganisatie, het team, waar je mensen tegenkomt met wie je dingen samen doet, elkaar 

helpt en met wie je in gesprek gaat. 
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All Age Gathering  

Vrienden van alle leeftijden gaan zich verzamelen dicht bij Keulen.  

Van 8 – 15 Augustus  

Er zijn nog plaatsen, als met ons mee zou willen doen 

Schrijf je in via deze link: https://fwccemes.org/calendar/emes-all-age-

gathering-2026  
   

https://fwccemes.org/calendar/emes-all-age-gathering-2026
https://fwccemes.org/calendar/emes-all-age-gathering-2026
https://fwccemes.org/
https://fwccemes.org/calendar/emes-all-age-gathering-2026


39  

Vrouwen in Gaza 

Een voortdurende strijd om te overleven: de positie 
van Palestijnse vrouwen in de genocide 
Bron: https://www.btselem.org/ 

B’Tselem is het Israëlische Informatiecentrum voor Mensenrechten in de 

Bezette Gebieden. Zij streeft naar een toekomst waarin mensenrechten, vrij-

heid en gelijkheid gegarandeerd zijn voor alle mensen, Palestijnen en Jo-

den, die tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen. 

“Ik wil zo graag alleen zijn, al was het maar voor één dag, om gewoon met 

mezelf te zijn op een afgelegen plek waar ik uit volle borst kan schreeuwen 

en huilen om dit vreselijke leven dat mij is opgedrongen,” vertelt Ikhlas al-

Kafarneh aan mensenrechtengroep B’Tselem. De vernietiging van Pales-

tijnse huizen, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en watervoorzienin-

gen door Israël heeft specifieke gevolgen voor vrouwen. Het leed dat vrou-

wen wordt aangedaan, aan hun lichaam, privacy, gezondheid en hun ver-

mogen om kinderen te krijgen, is niet incidenteel of willekeurig, maar een 

integraal onderdeel van Israëls acties om de Palestijnse samenleving in de 

Gazastrook te vernietigen, zo stelt B’Tselem   
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Vluchtelingen in eigen land. 

Hulp bieden aan ontheemde 
Palestijnen op de Westelijke 
Jordaanoever 
Bron: https://afsc.org/news/bringing-relief-

displaced-palestinians-west-bank (Bijgewerkt op 10 april 2026) 

 

De afgelopen maanden hebben de Amerikaanse Quaker Hulporganisatie 

AFSC en haar partners voedsel, medicijnen en essentiële benodigdheden 

verstrekt aan meer dan 1.000 ontheemde Palestijnen in Tulkarm (West 

Bank). 

Een Palestijnse medewerker van AFSC pakt hulpgoederen in voor vluchtelingen 

in de West Bank van Palestina. Foto: Alaa Theltheen 

 

Sinds het begin van de genocide in Gaza in oktober 2023 is het Israëlische 

geweld ook op de bezette Westelijke Jordaanoever toegenomen. In de Pales-

tijnse stad Tulkarm hebben Israëlische militaire aanvallen meer dan 25.000 

mensen uit hun huizen en vluchtelingenkampen verdreven. 

We hebben 300 ontheemde gezinnen – 1.053 mensen – voorzien van voed-

sel, medicijnen, elektriciteit en essentiële hulp.  
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We werken samen met de Palestijnse gemeenschappen die we bedienen. We 

hebben ook overleg met het Palestijnse Ministerie van Sociale Ontwikke-

ling. Zo zorgen we ervoor dat we degenen bereiken die deze hulp het hardst 

nodig hebben. 

Dankzij deze inspanningen hebben we het volgende verstrekt: 

291 gezinnen voorzien van voedselpakketten; 144 gezinnen voorzien van es-

sentiële medicijnen; 66 gezinnen voorzien van elektriciteit; 50 gezinnen 

voorzien van warme winterdekens; en 48 gezinnen voorzien van hygiënear-

tikelen. 

Deze steun komt op een cruciaal moment. De afgelopen twee jaar hebben Is-

raëlische troepen Tulkarm meer dan 66 keer aangevallen. Honderden huizen 

en winkels zijn verwoest. Straten en andere openbare infrastructuur zijn 

bijna volledig vernietigd. Vluchtelingenkampen zijn leeggelopen. Ont-

heemde gezinnen hebben hun toevlucht moeten zoeken in scholen, mos-

keeën en bij familieleden. 

De Israëlische regering heeft ook een blokkade van de Westelijke Jor-

daanoever ingesteld en de ver-

blijfsvergunningen van Palestij-

nen ingetrokken. Dit heeft geleid 

tot ernstige economische proble-

men, waardoor het voor mensen 

bijna onmogelijk is om zichzelf 

en hun gezin te onderhouden. 

Als quakerorganisatie verzet 

AFSC zich tegen geweld in al 

zijn vormen en werkt aan het 

aanpakken van de grondoorza-

ken ervan. We zijn sinds 1948 

actief in Palestina, gedreven 

door onze toewijding aan vrede, 

rechtvaardigheid en menselijke 

waardigheid. 

De crisis op de Westelijke Jor-

daanoever duurt voort. AFSC zal 

samen met onze partners blijven 

werken aan het bereiken van 

ontheemde gemeenschappen op 

de Westelijke Jordaanoever die 

getroffen zijn door het geweld 

van de Israëlische staat.  
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Door het vuur dat we dragen:  

De generaties lange strijd voor gerechtigheid op in-
heems land 

Een Quakerboek door Rebecca Nagle 

Recensie door Alicia McBride 1 april 2026 

Burgerrechtenactiviste Ella Baker merkte op: 

"Om te zien waar we naartoe gaan, moeten 

we niet alleen onthouden waar we vandaan 

komen, maar we moeten ook begrijpen waar 

we vandaan komen." In ‘Door het vuur dat 

we dragen’ helpt Rebecca Nagle ons zowel 

kennis als begrip te verwerven om ons naar 

een rechtvaardigere toekomst te leiden. 

Door geschiedenis, familie- en persoonlijke 

verhalen en juridische analyses met elkaar te 

verweven, vertelt Nagle een verhaal dat es-

sentieel is om te onthouden over de strijd van 

inheemse volkeren voor erkenning en soeve-

reiniteit. Ze helpt ons ook belangrijke waarheden te begrijpen over het uit-

voeren van dit werk binnen de democratische en juridische systemen van de 

VS. Ze schrijft: "De les... is niet dat gerechtigheid zegeviert wanneer de wet 

aan onze kant staat en we hard vechten. De les is dat, hoewel gerechtigheid 

voor inheemse volken zeldzaam is, het in onze democratie wel degelijk mo-

gelijk is." Deze mogelijkheid biedt ruimte voor hoop. 

Nagle bouwt dit verhaal op door de ervaringen van de Muscogee en Chero-

kee in wat nu de Verenigde Staten is, te beschrijven. Afwisselende hoofd-

stukken vertellen over Nagles Cherokee-voorouders die gedwongen werden 

in ballingschap te leven op reservaten en over de zaak McGirt v. Oklahoma 

voor het Hooggerechtshof in 2020, die resulteerde in de grootste teruggave 

van stamgrond in de Amerikaanse geschiedenis. 

Nagle concentreert zich op de ervaringen van specifieke volken en 

schrijft in een journalistieke stijl die zowel leesbaar als gedenkwaardig is. 

In de moderne tijdlijn beschrijft ze de moord op George Jacobs in 1999 

door mede-Muscogee Patrick Murphy en hoe deze zaak een middel werd 

om de soevereiniteit van inheemse volken aan te kaarten. Major Ridge en 

zijn zoon John deden een poging de Cherokee-identiteit en hun thuisland 

te beschermen tegen etnische zuivering. Ze kozen voor een dubbele stra-

tegie: ze verzetten zich tegen de Amerikaanse overheid, maar leerden ook 
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van haar en voerden onderhandelingen. Dit is Nagles historische verhaal 

over twee van haar voorouders. Verraad en het falen van democratische 

principes zijn terugkerende thema's. Nagle laat keer op keer zien hoe de 

Amerikaanse overheid haar eigen wetten heeft overtreden om land, zeg-

genschap en macht van inheemse volken af te nemen. President Andrew 

Jackson negeerde van een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1832 

over de soevereiniteit van de Cherokee. Hij ondervond geen gevolgen 
Tegelijkertijd laat Nagle zien hoe inheemse volken vindingrijk zijn geweest 

in hun verzet, door alles te gebruiken, van het onderwijs dat bedoeld was om 

het christendom te verspreiden tot het rechtssysteem dat in de Amerikaanse 

grondwet is vastgelegd, als instrumenten om hun zaak te bevorderen. Hun 

daden, ondanks tegenstand en geweld – met hoop, maar zonder garantie op 

succes – bieden veel inspiratie aan Vrienden die ontmoedigd zijn door de 

vooruitzichten om vandaag de dag in de Verenigde Staten voor rechtvaar-

digheid te strijden. 

We kunnen ook leren van de nuances en tegenstrijdigheden in dit verhaal, 

waarin woorden als 'ingewikkeld' en 'spanning' veelvuldig voorkomen. Che-

rokee waren slachtoffers van Amerikaanse vervolging en hielden ook sla-

ven. Patrick Murphy en Jimcy McGirt begingen beiden vreselijke misdaden 

en werden onterecht berecht door de staat Oklahoma.  

Nagle betoogt dat de behandeling van inheemse volkeren en de juridische 

doctrines van de federale wetgeving over inheemse volkeren de tegenstrij-

dige verlangens van onze Founding Fathers blootleggen: het creëren van zo-

wel een democratie als een imperium. Deze dubbele impulsen blijven ons 

beïnvloeden. Precedenten die zijn gevestigd in de behandeling van inheemse 

volkeren en naties vormen nu de basis voor de Amerikaanse argumenten 

over hoe we migranten, de inwoners van Guam en Puerto Rico, zogenaamde 

"terroristen" en anderen die in de marge leven, behandelen. Immigratiehand-

having en geweld tegen mensen die hun rechten uitoefenen in Amerikaanse 

steden maken deel uit van diezelfde erfenis. 

By the Fire We Carry laat op indrukwekkende wijze zien dat de strijd voor 

rechtvaardigheid voor iedereen, zowel in het verleden als in het heden, met 

elkaar verbonden is. Het is een uitnodiging om te herinneren wat er is ge-

weest, om te begrijpen hoe we in onze huidige omstandigheden terecht zijn 

gekomen, en om deel te nemen aan de generatielange strijd voor rechtvaar-

digheid op het inheemse land dat we allemaal bewonen. 

Alicia McBride is lid van de Sandy Spring Meeting (Maryland), onderdeel 

van de Baltimore Yearly Meeting, en woont in Takoma Park, Maryland. Ze 

werkt als senior directeur voor Quaker-leiderschap bij het Friends Commit-

tee on National Legislation.  
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Climate 

Classic 

Fietsen voor 
het klimaat  
Grootouders uit het 

hele land 

In 2025 fietsten 34 

Grootouders voor het 

Klimaat voor het eerst 

als team mee in de 

Climate Classic. De 

meesten kozen toen 

voor de inspiratietocht 

van 40 km, maar er 

reden óók Grootou-

ders mee op routes 

van 100 en 125 km. Dit jaar gaan we weer en het liefst met nog véél meer! 

Wat is de Climate Classic? 

De Climate Classic is een jaarlijks fietsevenement waarmee Cycling 4 Cli-

mate aandacht vraagt voor zeespiegelstijging door opwarming van het kli-

maat. Daarom volgt de fietsroute de kustlijn, zoals die zou kúnnen ontstaan 

als de zeespiegel te veel stijgt. Grofweg is dat de huidige nullijn van het 

Normaal Amsterdam Peil (NAP). 

De Climate Classic wordt georganiseerd door de Stichting Cycling 4 Cli-

mate, een Nederlands initiatief dat inmiddels weerklank vindt in meerdere 

Europese landen. Met het organiseren van fietsevenementen zoals de Cli-

mate Classic, wil zij bewustwording van de klimaatcrisis vergroten en duur-

zaamheid aantrekkelijk maken. 

Deelnemers aan de Climate Classic laten zich sponsoren voor een klimaat-

rechtvaardig goed doel. Dat is dit jaar Solidaridade, een internationale ont-

wikkelingsorganisatie die die in actie komt voor een wereld waarin alles 

wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige 

generaties. 

Daarnaast doet elke deelnemer een klimaatbelofte. Meer informatie over de 

tocht, de klimaatbelofte en de keuze voor Solidaridade vind je op de site van 

Climate Classic. Hier schrijf je je ook in voor de tocht en kun je aangeven 

deel uit te maken van Team Grootouders. Zo fietsen we samen voor het kli-

maat!  
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Vrienden in het hele land 

Lokale/regio Quaker bijeenkomsten:  

Website: quakers.nu  
Quaker Secretariaat: Religieus Genootschap der 

Vrienden (Quakers). (Marlies Tjallingii) e-mail: se-

cretariaat@quakers.nu.  

Penningmeester Ned. Jaarvergadering: Jethro Ze-

venbergen, email: penningmeester@quakers.nu. 

Bankrek. NL 65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers. 

Quaker Bibliotheek: Vossiusstraat 20, 1071 AD Am-

sterdam, open op afspraak 'Bibliothecaris: Marianne IJspeert, tel. 020-6125703 (06-12730475). 

Quaker Literatuur: email: literatuur@Quakers.nu. Bankrek.: NL 65 TRIO 0212 3772 64 

t.n.v. Quakers, m.v.v. Quaker Literatuur. 

Amsterdamse Maandvergadering: Schrijver: Marianne IJspeert, W. de Zwijgerlaan 21-lll, 

1056 JD Amsterdam tel. 020-6125703, e-mail: mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL 81 INGB 

0004 9200 51 t.n.v. A’damse MV Quakers. 

Driebergen groep: Quakers Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 EG Driebergen- Rij-

senburg, contact: email: driebergen@quakers.nu. 

Haagse Maandvergadering: Schrijver: Erik Dries, Parkstraat 32. 2514 JK Den Haag  

06-17476538, Bankrek.: NL 54 TRIO 0320 1956 78. t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers.,  

email: haagsevrieden@quakers.nu 

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering: Schrijver: Els Ramaker, Prinses Ma-

rijkelaan 31, 4002 AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350, email: els@ramaker.me, Bankrek.: 

NL 67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers. 

Deventergroep: Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366,  

email: friedaoudakker@gmail.com. 
Noord Oost Nederlandse Maandvergadering: inlichtingen assistent schrijver Jarnick, Vit-

ters: email jarnick@vitters.eu. Bankrek.: NL 07 TRIO 0320 1956 51 t.n.v. Quakers NON MV. 

Quaker Hulpfonds: Schrijver: Corien van Dorp. Bankrek: NL 94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v.  

Quaker Hulpfonds, Quakers. email: hulpfonds@quakers.nu. 

Vrienden voor Brussel (VVQREA): Schrijver: Corien van Dorp, tel: 070-3867309. email: 

vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL 93 TRIO 0391 2219 65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad. 

Vriendenkring: redacteur Sytse Tjallingii, email: vriendenkringredactie@gmail.com 
de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Neder- land en €75,- voor Buitenland 

(ook Europa). NL 65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met vermelding van 'Abonnement 

Vriendenkring'.   

Je bent van harte welkom! 

Van leden wordt verwacht dat ze financieel bijdragen aan 

(zie bankrekeningen hieronder): 
1. De landelijke (jaarvergadering) Quakers 

2. De lokale/regiogroep (maandvergadering) 

3. Abonnement op de Vriendenkring 

Iedereen kan ook bijdragen aan het Quakerhulpfonds 

voor giften voor Quakerprojecten. 

mailto:literatuur@Quakers.nu.
mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:Quakers@marielke.nl
mailto:Els@ramaker.me
mailto:friedaoudakker@gmail.com.
mailto:vvqrea@gmail.com
mailto:vriendenkringredactie@gmail.com
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Waar zijn Quakerbijeenkomsten? 

In Nederland en België 
 

 
 

Amsterdam Iedere zondag 10.30 Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020- 
6125703 email: mijquak.1@online.nl 

Bennekom MiZuNe 2e en 4e zondag 

vd maand, 10.30 neem 

contact op met Els Ra- 
maker 

Nieuw: Mooi Leven Huis Langhoven 4, 

6721 SR Bennekom. els@ramaker.me. 

De 2e zondag: een gesprek vanuit de 

stilte en wijdingssamenkomst tot 11.30. 

Brussel Iedere zondag 11.00 
https://quakers-belux.org 

Quaker House, Square Ambiorix 50, 

1000 Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35 

Den Haag Iedere zondag 10.30  
Info: tel. 06 1747 6538 

Parkstraat 32 te 2514 JK Den Haag 
Kinderen zijn altijd welkom.  

Email: haagsevrienden@quakers.nu. 

Driebergen Iedere 1e en 3e zondag v.d. 

maand 10.30. 

Onze kinderen verheugen zich op gezel- 
schap! Voor informatie: 0648255846 of 

per mail: driebergen@quakers.nu 

Deventer Iedere 3e zondag vd mnd. 

Om 10.30 

Gespreksavond: 1e dinsdag 

vd maand 15.00. 

Meester Geertshuis, Assenstraat 20,  

Meld je aan en info bij: 

friedaoudakker@gmail.com of  

tel. 0644794366,  

Groningen 2e en 4e zondag 10.30 in  

De Poort, Moesstraat 20, 

9717 JW Groningen, 

email: Jarnick Vitters jarnick@vit-

ters.eu tel.. 

Zwolle Elke 2e wo van de maand  
(11 febr., 11 Mrt.) 17.00-18.30. 

Stil-Snap Hap, aanmelden bij marliestjal-

lingii@gmail.com. of 06-23869715 

Antwerpen 

(Quakers in 

Vlaanderen) 

2e maandag 20.00 (live in 

Antwerpen en online. Wis-

selende locatie. 

Info: Johan Westra (tel. 0484/154375) en 

quakersgent@aol.com.  
www.facebook.com/QuakersinVlaanderen 

Gent  

(Quakers in 

Vlaanderen) 

4e zondag 10.30. (life in 

Gent en online) In Buurt-
huis Het Hoeveke,  

Patijntjestraat 62. Gent.  

quakersgent@aol.com 
www.facebook.com/QuakersinVlaanderen 

Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomst. Dit is link ernaartoe: 

https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjR-

sYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success 

 

‘Quakers en ik’ elke 3e donderdag van de maand online 20.00-21.00.  

21 mei, 18 juni. Opgeven bij marliestjallingii@gmail.com  

mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:els@ramaker.me
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:jarnick@vitters.eu
mailto:jarnick@vitters.eu
mailto:marliestjallingii@gmail.com
mailto:marliestjallingii@gmail.com
mailto:quakersgent@aol.com
https://www.facebook.com/QuakersinVlaanderen
mailto:quakersgent@aol.com
http://www.facebook.com/QuakersinVlaanderen
https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjRsYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success
https://us02web.zoom.us/j/89072800318?pwd=Y3pIbHZjdjRsYkt6ajJ1RDlLUVk4QT09#success
mailto:marliestjallingii@gmail.
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Quaker hulpwerk: EAPPI 

The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël  
 

Een lid van 

EAPPI obser-

veert een door-

laat post in Is-

raël/Palestina 

EAPPI is een in-

ternationaal pro-

gramma dat 

wordt gecoördi-

neerd door de 

Wereldraad van 

Kerken. Het 

brengt mensen 

van over de hele 

wereld naar de Westelijke Jordaanoever om daar drie maanden lang als men-

senrechtenwaarnemers te werken. Wij noemen hen Oecumenische Begelei-

ders. 

 
"Gezien de aanhoudende straffeloosheid van daders van geweld tegen kin-

deren en aanvallen op scholen, wordt EAPPI beschouwd als een van de be-

langrijkste initiatieven ter ondersteuning van zeer kwetsbare gemeenschap-

pen." Dit zegt een medewerker van de Verenigde Naties  
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Klimaat Protest van Quakers 

AFSC (Amerikaanse Quaker Hulporganisatie) 
‘De opbrengst van de 
aarde is een geschenk 

van onze genadige 
Schepper aan de be-
woners, en het uit-

putten van de aarde 
nu om uiterlijke 

grootsheid te onder-
steunen, lijkt een be-
lediging voor de vol-

gende generatie.’ 
-John Woolman, 1772 

 
 

 

Quakers sluiten zich aan 
bij miljoenen die kli-
maatgerechtigheid ei-
sen op COP27 
Quakers nemen deel 
aan massale acties over 
de hele wereld om kli-
maatgerechtigheid te 
eisen, terwijl staten in 
Egypte bijeenkomen om 
te proberen overeen-
stemming te bereiken 
over hoe klimaatveran-
dering aan te pakken. 

Medewerkers van 
QUNO en anderen 

houden een 
spandoek vast 
tijdens de VN-

klimaatconferentie 
van 2022 (COP27) 

in Sharm El Sheikh, 
Egypte. 


